Bölgedeki gelişmelerle 


birlikte 


"mektup” 
temasları da 


hızlandı 


tet 


GÜVENLİK 
KONSEYI: 


VE sarisiz £ 


o 
Moskova Islamabad yönetimini 

tehdit etmişti 


Çatışmalar 
Pakistan sınırına 


kayıyor 


İSLAMABAD/KABİL (AJANSTI.AR) AKİSTAN'ın Peşaver kentinde bir açıklama yapan Afganistan Direniş Kuvvetlerinin bir sözcüsü, ülke içinde işgalci Sovyet birlikleriyle yoğun çatışmaların sürdüğünü bildirdi. Yapılan açıklamaya göre, özel- 


(Devamı Sa3 sü 8'de) 


Tepkiler...Tepkiler...Tepkiler... 


Devrimci Maden-İş 


Sendikası 

Genel Başkanı 
Şükrü Özbayrak: “Rusya, Hitler'in izinden gidiyor” 


Berlin ve Kopenhag'da yapılan mitinglerde Rusya protesto ediidi 


© 75 kuruluş ortak bir açıklamayla, bağımsızlık ve özgürlükten vana herkesi Afganlı gerillaları 


desteklemeye çağırdı HABER MERKEZİ 


FGANİSTAN'ın 
Rusya tarafından işgali bütün dünyada ve yurt içinde protesto edil- 


Demirel'in hükümeti kurmasından bu yana elli gün geçti. Başbakan'ın 
100 gün programının yarisi doldu. da 


meye devam ediyor. hopenhag ve Berlin'de yapılan yürüyüş ve mitinglerde Rusya lanetlenirken, Hollanda 


Korutürk Demirel”le görüştü, bugün Ecevit'i kabul ediyor 


$# 


© Görüşmelerde mektubun yanı sıra, Afganistan işgali, ABD'nin İran'a karşı tutumu üzerinde duruldu 


Sovyet işgalinin bölgemizde 


doğurduğu önemli gelişmeler 


(E14DOĞU da Suudi Arabistan, Mısır gibi ülkeler açıkça Rusya'ya karşı tavır aldı. İran, işgali sert bir dille kınadı. Irak, işgale karşı tutum aldı. Arap ülkelerinden Suriye, Libya, Cezayir ve Güney Yemen sessiz kaldı. İslam dünyasının cephesi Rusya'ya dönmeye başladı ATI ülkeleri açıkça Rusya'ya B karşı çıkarken, Avrupa ve bağlantısızlar birbirine yaklaştı. Roman- ya ve Yugoslavya Sovyetler'e karşı sert tavır alırken, İtalyan ve İspanyol Komünist partileri büyük şef Brejnev'i tanımadıklarını bir kez daha gösterdiler. Fransız Komünist Partisi içinde büyük bir çalkantı var. 
SRAİL-Mısır ilişkileri daha da yumuşadı. BBC radyosu Filistinlilere özerklik konusunda İsrail'in yumuşadığını bildiriyor.’ ABD'nin bölgedeki gücünü artırmak için Mısır ve İsrail'de üsler kuracağı açıklandı 


> 


ABD'nin Ortadoğu ve Avrupa'yı ku şatmaya çalışan Rusya'ya karşı Kenya ve Somali'den başlayarak Um man'a uzanan bir çember ve Umman, Suudi Arabistan, Mısır, İsrail ve Türkiye arasında bir ittifak kurmak istediği kaydediliyor. 

ÖLGE ülkelerinde iç kargaşalık 

yükseldi. İran'da Azeri ve Kürt ler tepkilerini şiddetlendirirken, Irak'ta Kerkük Türklerine karşı bazı girişimlerde bulunulduğu öne sürüldü. Afgan İslam devrim konseyi İranı bütün çabalarını Sovyetlerle mücadeleye yöneltmeye çağırdı 

AYAR Şİ, istikrarsızlık ve kutuplaşma tehditiyle karşı karşıya bulunan Türkiye'de iç ve dış sorunlar ağırlık kazandı. ABD ile savuna işbirliği görüşmeleri aciliyet kazanırken, parti liderlerinin birleşmesi ve anarşiyle topyekün savaş istekleri güç kazandı 


Samandağ'da işgali protesto için bildiri dağıtan iki TİKP üyesi 1GD”lilerin saldırısıyla yaralandı 


Batı Berlin'de Afganistan 


işgalini kınayan 


MSP'lilerle TKP liler çatıştı: Bir kişi öldü 


FRANKFURT BÜROSU 


EÇTİĞİMİZ cumartesi günü Batı Berlin'in 

Kreuzbeg Mahallesinde Afganistan'ın Rus askerleri tarafından işgalini kınayan bildiriler dağıtan MSP'lilerle, kendilerini engellemek is- . 
teyen TKP'liler arasında çıkan tartışmanın çatışmaya dönüşmesi sonucu bir kişi öldü. 


Batı Berlin polis yetkilile.inden alınan bil- 


basınında da 
(Devamı, Sa 3 ,Sü. 8'de) 


giye göre olay şöyle gelişti: 

Kreuzbeg Mahallesinde Türk Demokratik İşçi Derneğine üye 30 kadar kişi, 70-80 kişiden oluşan ve MSP yanlısı oldukları bildirilen Milli Görüş 


(Devamı sa 3, sü.5'de) 


Çin Halk Cumhuriyeti, 


ÇARŞAMBA 


9 
OCAK 1980 
500 KURUŞ 


© Demirel: Silahlı Kuvvetlerin rahatsızlıkları vardır. Bu rahatsızlıkları gidermek her hükümetin görevidirn 


Gazetemiz 
- bugün de 


4 r 
sayfa 


Sovyetlere karşı 


Güvenlik Konseyinin kararını veto etti 


DIŞ HABERLER 
SERVİSİ 
İN Halk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Deng Siaoping, Sovyetlerin savaş tehdidine karşı birleşik cephe şağrısı yaparken, Rusya, Afganistan'ın işgalini kıyayan karar tasarısını ve- o etti. 

ABD ve Çin Afganistan'da Sovyet müdahalesine karşı ortak direnme ve Pakistan'a silah verme kararı aldılar. Bunun yanısıra çeşitli sanayileşmiş ilkeler ve İslam ülkeleri Sovyetler Birliği'ne karşı alınacak tedbirleri kararlaştırdılar. 

BM Güvenlik Konseyi- 

(Devamı Sa.3. Sü.l'de) 


Sükan: 
” Rusya bölgenin jandarması olmak yolunda” 


ANKARA (ÖZEL) 

DP Genel Başkan Vekili Faruk Sükan Türkiye-ABD Savunma İşbirliği konusunda verdiği demeçte, bölgedeki gelişmelere değinerek, "Sovyet Rusya, emperyalist yayılma emelleri uğruna ülkelerin bağımsızlık ve egemenlikleri ayaklar altına alarak bölgenin mutlak hakimi ve jandarması olma yolundadır" dedi. 

Türkiye'nin durumu itibariyle bu olayların etkisi alanı dışında kalmasının zor olduğunu da belirten Sükan, ittifak sistemlerinin ve anlaşmalarının devletlerin karşılıklı menfaat ve özellikle milli güvenliklerinin korunması esasına dayandığını söyledi 

Sükan, bugüne kadar NATO ve ABD tarafından kararlaştırılan yardımların hem vetersiz 

(Devamı sa.3, sü.9'da) 


Brejnev: "Haydi Olimpiyat 1980'e". 


Dünya Moskova'nın saldırganlığını lanetlerken... 


Televizyon spor programında Moskova Olimpiyatlarına katılmanın propagandası yapıldı 


ELEVİZYONDA pazartesi akşamı yayınlanan spor programında Moskova Olimpiyatlarının boykot edilmesinin büyük bir hayal kırıklığına yol açacağı ileri sürülerek Olimpiyatlara katılınması yö- 


nünde propaganda yapıldı. 


Sovyetler Birliği'nin Afganistan'ı işgali üzerine, işgali kınayan siyaset ve spor çevrelerinde Moskova Olimpiyatlarının boykot edilmesi düşüncesi yaygınlaşmaya başlamış ve bazı ülkeler Olimpiyatlara katılma- 


yacaklarını açıklamışlardı 


Gençlik ve Spor Bakanı Talat Asal bu konudaki kararın Bakanlar Kurulu tarafından açıklanacağını belirtirkenı, Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Turgut Atakol da hükümet tarafından alınacak karara 


uyacaklarını söylemişti. 


Pazartesi akşamı yayınlanan spor programının he-Moskova Olimpiyatlarına ve 


men hemen tümü 


birleşik cephe çağrısı yaptı 


ANKARA (OZEL) OMUTANLARIN on gün kadar önce Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk aracılığıyla iki büyük partinin liderlerine ilettikleri mektup ko- 


Gazetemiz bugün de 4 sayfa çıkıyor. 
Yarın için kağıt temin ettik. Yarından itibaren gazetemiz 8 sayfa çıkacaktır. 
Kağıt sorunu, şimdilik kısa vadeli olarak çözülmüştür. Önümüzdeki günler ne 


olacağını bilemiyoruz. 
Aylar ] 


Saygılarımızla 


Dışişleri Bakanı 


bu akşam 


Erkmen: 

” Anlaşma 
Türkiye” yi bağlayıcı, ABD” yi 


“© Demirel: Diyaloğa varım 


nusundaki te.naslar yeniden yoğunluk kazandı 

Başbakan Süleyman Demirel önceki gece Genelkurmey Başkanı ve üç kuvvet komutanıyla bir görüşme yaptı. Demirel dün de Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk tarafından Çankaya'ya davet edildi 

Cumhurbaşkanının bugün de saat 11'de CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit'i Çankaya'ya davet ettiği öğrenildi. 

Bu son temasların özellikle mektubun yanı sıra, Afganistan'daki Rus işgali ve ABD'nin İran'a müdâhalesi ihtimali üzerinde yoğunlaştığı, ayrı 

(Devamı Sa.3. Sü.1'de) 


Erkmen ve Nimetz. 


Türkiye” deki 
ABD üslerinin geçici kullanım süresi 


sona eriyor 


ANKARA (ÖZEL) 
ÜRKİYE ile ABD arasında bir ortak savunma anlaşması imzalanması için görüşmeler son safhasına varırken, Türkiye'deki ABD üslerinin kullanım süresi de bu 


‘Rusya derhal ekilmelidir’ 


© Sovyetler Birliği, 


© Mısır ve ABD savaş uçaklarının ortak tatbikatlar 


yaptığı açıklandı 


Ertuğrul DİLEK 


ANKARA (ÖZEL) 


geçmiyor. 


(Devamı, Sa. 3 , Sü.-6'da) 


"Ne İran ve hatta ne de Afganistan..." 
Milliyet Gazetesi Başyazarı Ali Gevgilili'nın Sovyet işgalinden bugüne kadar Atganistan konusunda söylediği tek cümle budur. 
Dünya siyaseti üzerine yazılar yazmakta hiç geri durmayan Ali Gevgilili'ye ne olduysa, Afganistan konusunun yanından 


Ali Gevgilili'den başka bir de Mümtaz Soysal var. Ondan da bir ses yok. 
Yorumlarıyla ünlü profesörümüz konuşmuyor da konuşmuyor. Dünkü yazısında ise, paniğe kapılmayalım diyerek, Türki- 


serbest birakıcı değildir” 


akşam sona eriyor. 


Anlaşmanın sonuçlan- 


dırılması için Ankara'ya 


(Devamı sa,3, sü.5'de) 


ingiltere Dışişleri Bakanı Lord Carrington bugün Ankara” da 


ANKARA (ÖZEL) FGANİSTAN'ın 
Rusya tarafından işgal edilmesi üzerine Ortadoğu ülkelerine bir geziye çıkan İngiltere Dışişleri Bakanı Lord Carrington, bugün 24 saatlik bir resmi ziyaret için Ankara'ya geliyor İngiltere hava kuvvet- 


Gazanfer BİLGE 


Oral Çalışlar 


77—> —— 
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a 


O 


(Devamı sa.7, sü.5'de) 


lerine ait özel bir uçakla gezisinin ilk durağı Ankara'ya gelecek olan Lord Carrington'u Esenboğa havaalanında Dışişleri Bakanı Heyrettin Erkmen karşılayacak. 


Saat 16.00'da Ankara'ya varacak Lord Carrington le «men'in 

(Dev 3.sü.6'da) 


İsmet ATLI 


Olimpiyat Şampiyonları Bilge, Atlı ve Milli Hakemimiz Dilek: 


uMoskova Olimpiyetları 


boykot edilmelidir» 
MN 


Ali Gevgilili ve Mümtaz Soysal'a 


ÖZTEKİN ERDAĞI ÖVYETLER Birliği'nin Afganistan 

topraklarında giriştiği işgal hareketi! epkiler devam ediyor. Ünlü güreşçimiz Gazanfer Bilge, Olimpiyat şampiyonumuz İsmet Atlı ve ulus- 


lararası hakememiz Ertuğrul Dilek Sovyetler Birliği'nin o cezalandırıl- 


ması için 1980 Moskova Olimpiyatlarının boykot (Devamı Sa.3, Sü.7'de) 


Sovyetler Birliği 
2 milyon tonluk 
şeker stokluyor 


HABER MERKEZİ 
ONDRA şeker boralari, Sovyetler Birliği'nin serbest piyasa- dan önümüzdeki aylar- da yaklaşık „1 milyon tonluk seker alımı yapa- 
(Devamı sa 3 sü. 9'da) 


9 Ocak 1980 


Kurt Waldheim İran Dışişleri Bakanı Sadık Kutbzade ile 


WALDHEIM, İRAN’ LA İLGİLİ RAPORUNU BM GÜVENLİK 


KONSEYİNE SUNDU 


@ iran’ da Rusya ve Amerika aleyhine 


gösteri yapılıyor 


DIŞ HABERLER 
SERVİSİ 


BM Genel Sekreteri Kurt Waldheim BM Güvenlik Konseyine İran'ın başkenti Tahran'daki ABD Büyükelçiliğinde rehin tutulan Amerikalı rehinelerin durumlarıyla ilgili raporunu sundu 

Waldheim, raporunda İranlı yetkililerin bu aşamada, rehinelerin serbest bırakılmaları amacıyla yapılan uluslararası çağrılara cevap vermeye hazır olmadıklarına işaret ederek, herhangi bir baskı, ya da zorlayıcı bir hareketin sorunun çözümlenmesini zorlaştıracağı konusunda bir uyarıda bulunduklarını a çıkladı. 

Waldheim, raporunda İranlı yetkililerin, devrik Şah Pehlevi ve dışarı kaçırdığı mal varlığı geri verilmeden sorunu gö rüşmeye yanaşmak isle mediklerine dikkat çekti 


Waldheim, daha sonra İranlı yetkililerin Şahın yargılanması için uluslararası bir komisyon ku rulması fikrini benimseyeceklerine işaret etti 


Karışıklıklar sürüyor 


Kürdistan ve Azerbay- 


can'da durum gerginleşirken, Ayetullah Şeriatmedari'nin Kum kentindeki ikametgahının devrim muhafızlarınca kuşatıldığı bildirildi. Başkent çevreleri bunun, dini yas günü dolayısıyla, herhangi bir karışıklığa meydan vermemek için yapıldığını belirtiyorlar 

Öte yandan Kürtlerin dini lideri Şeyh İzzettin Hüseyni, Kürt sorunu konusunda Homeyni'ye başvurdu. Ancak Homeyni dinlendiği için hiçbir sorunu görüşmüyor 

Homeyni, Dışişleri Bakanlığında konuk edi len Amerikan İşgüderi Bruce Laingen'in durumunu görüşmek isteyen Dışişleri Bakanı Sadık Kutbzade'nin randevu talebini de geri çevirdi 

Bu arada Tebriz'de, onbinlerce gösterici sokaklara dökülerek Devrim Komitesi aleyhin- de gösteri yaptı ve daha sonra da Devrim Komitesi Genel Merkezini ate şe verdiler. 


Güneybatı İran'daki Belucistan eyaletinde ise, Devrim Muhafızları ile yerel halk arasında çikan olaylarda 
8 kişinin öldürüldüğü bil 
dirildi 

Öte yandan çeşitli örgütlerin bugün Amerika ve Rusya aleyhine bir gösleri yapacağı bildirildi. 


Panama' da gösteriler 


Bu arada, Panama'da devrik Şahın İran'a iade sini isteyen Panamalıların gösterilerinin sürdüğü bildirildi. Panamalı yetki lilerin gösterileri önlemek amacıyla ülkede tüm okulları kapattığı haber 


verildi 


DÜZELTME | 


Gazetemizin 6 Ocak 
1980 tarihli sayısında 
bir yanlışlık sonucu "Kibris Türk kesimindeki Toplumcu Kurtuluş Partisi Genel Başkanı Özker özgür' ün Sovyetler Birliği'nin Afganistan'ı işgalini desteklediği" şeklinde bir haber çıkmıştır. 

Toplumcu Kurtuluş Partisi Genel Başkanı Alpay Durduran'dır ve Alpay Durduran, ilk günden itibaren Sovyet işgaline karşı çıkmıştır. 
Özker özgür Cumhuriyetçi Türk Partisi Başkanıdır. 

Düzeltir, özür dileriz. 


Waldheim, Kıbrıs konusunda girişimlerini yoğunlaştırdı 


DIŞ HABERLER SERVİSİ 

B İRLEŞMİŞ Milletler Genel Sekreteri 

Kurt Waldheim'ın Kıbrıs'ta geçen yılın haziran ayında kesilen toplumlararası görüşmelerin yeniden başlamasını sağlamak amacıyla “yoğun girişimlerde bulunduğu bildirildi. Waldheim, bu girişimlerinde özellikle Denktaş ile ' Kipriyanu arasında varılan 19 Mayıs 1979 tarihli anlaşma çerçevesinde görüşmelerin yeniden başlamasına ağırlık veriyor. 

Bu amaçla, Waldheim'ın Kıbrıs özel temsilcisi Galindo Fohl, dün Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Rolandis'le bir görüşme yaptı. Pohl'un, bugün de Denktaş'la görüşeceği belirtildi. Bu görüşmelerden sonra Galindo Pohl'un Waldheim'a durumla ilgili bir rapor sunması bekleniyor, 


Rolandis-Pohl görüşmesi 


Görüşmeden sonra bir açıklama yapan Rolandis, toplumlararası görüşmeleri başlatmanın kolay bir iş olmadığını belirtti ve şunları söyledi: 

"Güçtür. Fakat bu yönde çok ciddi çaba harcanacak ve en azından biz, Kıbrıs hükümeti ve Kıbrıs Rum tarafı olarak elimizden geleni yapacağız. Çünkü özellikle bu kritik dönemde iki toplum arasında temas bulunması ve temas köprüsünün yeni görüşme köprüsünün kurulması gerektiğine inanıyoruz." 

Rolandis, Pohl'le Maraş konusunu da görüştüklerini söyledi ve şunları belirtti: "Anladığıma göre Genel Sekretere iletilmek üzere Mr. 
Pohl'a vermiş olduğum muhtıra incelenmektedir. Birleşmiş Milletlerin yakında harekete geçerek Maraş konusunda tedbirler almasını bekliyoruz." 


ortak hareket etme bildirildi. 
Atina'da 


Başbakanı 


de isteyeceği belirtildi. 


duklarını belirttiler. 


Atina, İngiltere” ye çağrı yapacak 


Yunanistan'ın, Kıbrıs konusunda bir garantör devlet olarak İngiltere'ye diplomatik alanda önerisinde. bulunacağı 


yayınlanan zetesine göre, bu konudaki istek Yunanistan tarafından 
Thatcher'a Atina ziyareti sırasında iletilecektir. 
Karamanlis'in ayrıca, Maraş'ın Türk yönelimi tarafından işletmeye açılmasının önlenmesini 


Sedat ve Begin bölgedeki durumdan kaygılı ol- 


"Eleftherotipia" ga 


İngil tere o Başbakanı 


Sedat-Begin görüşmesinde İran ve Afganistan sorunları ele alındı 


ASUAN 

Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat ile İsrail Başbakanı Menahem Begin arasındaki görüşmelere Mısır'ın Asuan kentinde önceki gün baş-Jandı. Sedat-Begin görüşmesinde İran ve Afganistan sorununun görüşüldüğü belirtildi. Sedat ve Begin bölgedeki gelişmelerden kaygı duyduklarını söylediler. İsrail Başbakanı Begin Sovyetler Birliği'nin Afganistan a yaptığı askeri müdahaleyi “emperyalizmin bir saldırısı" olarak niteledi. 


Sedat-Begin görüşmesinin bugün yapılması beklenen oturumunda ise Filistin özerkliği ve ikili ilişkilerin ele alınması bekleniyor. 

Mısır Savunma Bakanı Kemal Hassan Ali ise yaptığı açıklamada ABD' ye askeri tesisler konusunda ülkesinin kesin bir söz vermediğini ancak bu konuda istekli olduklarını söyledi. 

Enver Sedat ise iki ülke arasındaki sorunların azaldığına değindi ve anlaşmanın köşe taşlarını oluşturduklarını söyledi. 


YENİ DELHİ 
İNDİSTAN'da yapılan genel seçimlerde İndra Gandi'nin 
Kongre (1) Partisi 544 
üyeli parlamentonun şimdiye kadar belli olan 
350 üyeliğinden 300'ünü 
kazanarak salt çoğunluğu aldı 


3 ve 6 Ocak tarihinde yapılan seçimlerden arta kalan 200 milyon oyun sayımı sürerken Bayan Gandi'nin yakında hükümeti kurmaya çağrılması beklenmekte. 


Genel seçimlerden önce çoğunlukta olan siyasi partiler ise bü. 
yük kayıplara uğradılar. 
Bunlardan biri olan Janata Partisi ancak 20 san. 
dalye kazandı. 


Hindistan Radyosu, Bayan Gandi'nin küçük oğlu Sanjay Gandi'nin de adaylığını koyduğu Utter Pradeş eyaletinde Janata Partili rakibine 
120 bin oy fark yaparak 
seçimieri kazandığını bildirdi. 


Eski komando Ömer Tanlak’ ın gazetemizde yayınlanan ” itiraf” özel kalem müdürü yapmıştı 


Bu arada Karnataka Eyaleti Valisi Devaraj Urs seçim sonuçlarının kendi eyalet hükümetine güvensizlik ifade ettiğini belirterek istifa etti, 


BBC Radyosu konuya ilişkin haberinde ise şimdilik dörtte üç çoğunluğu sağlayan Gandi'nin anayasayı değiştirebileceğini, ancak Gandi ve partisinde böyle bir eğilimin olmadığını ileri sürdü. i 

Bayan Gandi izleyeceği politikaya ilişkin resmi açıklamayı ancak seçim sonuçları kesinlik kazanınca yapacağını belirtti. 


Öte yandan İndra Gandi, gazetecilerin Afganistan sorunu üzerine kendisine yönelttikleri soruyu ise Sovyetler Birliği'nin Afganistan'a müdahalesinin Hindistan için de bir tehlike yarattığı şeklinde yanıtladı ve Sovyetler Birliği'nin müdahalesini eleştirdi. Gandi, ABD'yi de karışıklığı artırmakla suçladı. 


Hindistan'da Gandi'nin ibaşbakan olması kesinleşti 


/ eGandi, Afganistan'ın işgaline / karşıçıkarken, ABD'yi de karışıklık çıkarmakla suçladı 


Gandi'nin Kongre (1) Partisi salt çoğunluğu alırken, seçimlerden önce çoğunlukta olan partiler büyük oy 

kaybına uğradılar. 


ında adı geçen Seyfettin Onal’ ı 


Süt Endüstrisi Genel Müdürü Latif Gökçek'in faaliyetleri, meclis soruşturmasına konu oldu 


YURTSEVER SAVCI 
DOĞAN ÖZ’ ÜN 
KATİLİ 


brahim hakkında 
Yargıtay 


açıklanyor A. 


ANKARA (ÖZEL) Yurtsever Savcı Doğan Öz'ü öldürmekten suçlu bulunarak, Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Mahkeme- si tarafından ölüm cezasına çarptırılan komando İbrahim Çiftçi hak- 


kında Askeri Yargıtay kararı bugün açıklanıyor. 


Yargıtayın kararı subut yönünden değil, uygulanan madde yönünden bozacağı sanılıyor. 

Buna göre İbrahim Çiftçi'nin Doğan Öz'ün katili olması gerektiğinin değişmeyecek, yalnızca ölüm cezasına çarptırıldığı madde değiştirilmesi istenecek 


Cumhuriyet 
Yurdu bombalandı 


ANKARA (ÖZEL) 
Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesinin arkasın- daki Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı Cumhuriyet Erkek Yurdu önceki gece saat 22.30 sıralarında bombalandı. 

Binanın giriş katındaki koridora düşen bomba,görevli polislerin bombanın atıldığı yeri boşaltmaları üzerine can kaybına “yol açmadı. Atıldıktan bir süre sonra patlayan bomba binanın giriş katındaki bütün camların kırılmasına ve kapınin bir kanadının çökmesine sebep oldu. 

Bombanın atılması sırasında görevli polislerin dışarıdan bir ıslık sesi duydukları ve eli çantalı -bir karaltı gördükleri belirtildi. ? A 


Irak Büyükelçiliği, 5 Türk'ün idam edileceği haberlerini yalanladı ANKARA (ÖZEL) 


irak'ın Ankara Büyükelçiliği Irak'taki beş Türkün idam edilöceği haberlerini yalanladı. Írak Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada birkaç gündür bir, iki gazetede yayınlanan haberlerin doğru olmadığı ve Türk-İrak dostluğuna gölge düşürmek isteyen’ odaklar tarafından oluşturulduğu belirtildi. F 


,, Aynı açıklamada Irak hükümetinin yüzyılla öncesine dayanan Irık-Türk dostluğuna büyük önem verdiğini belirtilerek, Irak'ta yaşayan Türklere Irak vatandaşlarından farklı davranışlarda bulunulmadığı kaydedildi. 


Öte yandan, Başbakan Demirel, Korutürk'le yaptığı görüşmeden. çıkarken bir gazetecinin aynı konu ile ilgili olarak sorduğu bir .soruya "Gayet nazik bir konudür, beni konuşturmayın” cevabini verdi. 


İLAN 
İstanbul Birinci İş Mahkemesinden 1975/296 Esas 1979/845 Karar 


Davacı Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından davalılar Ayfer Çalışkan (Özkuyucu) Ali Özkuyucu, Celal Gürsoy ve arkadaşları aleyhlerine açılan alacak davasının yapılan açık duruşmaları sonunda: 

25/12/1979 gün 1975/296 Esas 1979/845 sayılı karar ile 31.500.00 liranın 3150 lira vekalet ücreti, 1914.00 
lira mahkeme masrafı ile birlikte davalılardan Ismail 


Hakkı Ulaştır, Şefik Ölker, Edip Kayhan Özışık, Sadık Yöntem, Ayfer Çalışkan Özkuyucu, Ali Özkuyucu ve ölü Lütfü Yücesoy varisleri Celal Yücesoy, Asuman Yücesoy, Nazime Yücesoy ve Vildan Y ücesoy'dan müştereken ve müteselsilen tahsiline dair verilen işbu kararın davalılardan Ayfer Çalışkan Özkuyucu, Ali Özkuyucu ve Celal Gürsoy'a İlanen tebliğinden itibaren 8 gün i- 


çinde Yargitay yoluna başvurmadıkları takdirde bunlar hakkındaki hükmün kesinleşeceği adı geçen da-Valılara ilanen tebliğ olunur. 

(Basın: 95-0031) 


ANKARA (ÖZEL) 


CHP Denizli Millet- 


vekili Adnan 
Keskin ve 9 arkadaşı,Süt Kurumunu teröristlerin işgaline terk eden ve kurumu saldırı üssü haline getirmelerine göz yuman Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Cemal Külahlı hakkında Meclis Soruşturması açılmasını istediler, Adnan Keskin ve 
9 arkadaşı, Seyfettin Önal'ın Kurum Genel Müdürü Latif Gökçek'in Özel Kalem Müdürlüğüne getirilmesinden sonra makam odasının saldırı üssü haline geldiğini belirttiler, 

Adnan Keskin ve arkadaşlarının Meclis Soruşturması açılması için TBMM Başkanlığına verdikleri dilekçede, "Kamuoyunun Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı döneminden tanıma olanağı bulduğu bu kişi, ideolojisinin gereğini Süt Kurumunda yerine getirebilmek için (...) bu- 


gün Kurumda işlerlik kazanan- saldırı, baskı ve terörün, gerekli kıldığı ortamı temin amacıyla, Kurumu önce komandoların işgaline sunmuştur. Tunceli Hakkari, Kars illerinde görevli olan Abdullah Uğurlu, Saim Dokur, Mehmet Torun, Nizamettin Karabulut, Kenan Adlığ, Halis Özdemir, Yılmaz Erkmen isimli sağ eylemciler fiilen Kurum merkezine yerleştirilmiş, Keçiören Ülkü Ocakları Başkanı Seyfettin Önal isimli şahıs da, memur olarak atanması için gerekli tasarruflar yapılmadan, Özel Kalem Müdürlüğü görevine getirilmiştir 

(...) Kurum dışın- daki sağ teröristlerin desteği ile yapılan ilk saldırıda iki kişi ağır yaralanmıştır, - Silahlı saldırı ve yaralama olayının bizzat Genel Müdürce düzenlendiği basına intikal ettiği gibi Tarım Bakanına da duyurulmuştur.. denildi. 


BAŞSAĞLIĞI 


Devrimci arkadaşımız Jeoloji Mühendisi 


Çetin Güvün'ü 
Elim bir trafik kazası sonucu kaybettik, Ailesine ve halkımıza başsağlığı dileriz. 


M TA’ dan çalışma arkadaşları 


İLAN 


TC 


. İSTANBUL 
3.İŞ MAHKEMESİ 


Sayı:979/298 


Davacı: SSK Genel Müd. —Ankara Davalı: Şaziye Kılıçel-Oktay cebeci sok. No:26/A 


Şişli/İst. 


Dava: 12.831,34 TI. Alacak. 
Davacı tarafından aleyhinize açılan davanın Yapılan 


“ muhakemesinde: 


11184498 sigorta sicil sayılı Akif Kulaksızın geçirmiş olduğu iş kazası sebebiyle uğranılan kurum zararının tahsilini teminen mahkememizin 978/534 sayılı dosyası ile dava ikame edilmiş, bu defa yürürlüğe giren 
2167 sayılı kanunun uygulanması nedeniyle Akif Kulaksız'a tahsis olunan gelirin peşin değerinde 12.831, 
74 TL. artış husule geldiğinden aleyhinize alacak dava- 


sı açılmıştır. 


Davalı: Şaziye Kılıçel'e çıkarılan tebligat bila tebliğ iade edilmiş ve zabıtacada yapılan tahkikatta tebii- 


gata yarar salih adresi tespit edilemediğinden, iş bu dava arzuhali özetinin ilanen yapılmasına karar verilmiş ve duruşmanın 30/1/1980 saat 10'a birakılmasına karar verilmiştir. 

Mesküd günde gelmediğiniz veya kendinizi bir vekille temsil ettirmediğiniz takdirde muhakemenin gıyabınızda devam olunacağı iş bu ilanın gazetede neşir tarihinden itibaren 15.ci günün bir sonraki gün yapılmış sayılacağı tebligat nizamnamesinin 49. maddesine tevfikan iş bu dava arzuhali özetinin davetiye yerine kalm olmak üzere İlanen tebliğ olunur. 21/12/1979 

(Basın:94-0030) 


Soğuk savaş dönemine geri dönülebilir mi? 
Sovyetler Birliği'nin Afganistan'ı işgal etmesinden bu yana bir konu çeşitli çevrelerde gündeme getirilmektedir. ''Yumuşama artık sona erdi. Dünya yeniden bir soğuk savaş dönemine 

girmektedir." 

Biz soruyu şöyle sormak istiyoruz: Dünya bir soğuk savaş dönemine doğru mu ilerlemektedir? Yoksa ufukta belirmeye başlayan bir sıcak savaş mıdır? 


Soğuk 'savaş ABD ile Sovyetler Birliği, daha genel olarak söylersek Batı ile Sovyetler Birliği arasındaki gerginliği tanımlamak için kullanılmaktadır. 

Dünyamız İkinci Dünya Savaşından sonra gerçekten bir'soğuk savaş dönemi yaşamıştır. 
Ne var ki, soğuk savaş İkinci Dünya Savaşından sonra dünyada oluşan güç dengesinin bir ürünü olarak ortaya çıkmıştır. Bu nedenle dünyada güç dengesinin tamamen değiştiği günümüz şartlarında yeniden yaşanmasına imkan yoktur. 


Soğuk savaş döneminde ABD ile Sovyetler Birliği arasında güç dengesi ne durumdaydı? 

ABD İkinci Dünya Savaşından kazançlı çıkmış ve dünyanın efendisi haline gelmişti. 
ABD hakimiyeti altına aldığı bölgelerde kendisi açısından belli bir istikrar da sağlayabilmişti. 

Sovyetler Birliği ise özellikle, 1956 yılında 'Kruşçev'in iktidarı gaspetmesinden sonra ABD' ye rakip bir emperyalist devlet olarak siyaset sahnesine çıktı. Bu dönemde güç dengesi tamamen ABD'nin lehineydi. Sovyetler Birliği ABD karşısında güçlenmeye çalışıyordu. 


İşte 1962 yılında yaşanan Küba krizi, Kennedy devrinde yaşanan Berlin buhranı soğuk savaş döneminin, Sovyetler Birliği'nin ABD karşısında güçlenmeye çalıştığı dönemin ürünleridir. Ne var ki, o sırada ABD jandarmalığını yaptığı bölgeleri hakimiyeti altında tutacak güce sahip olduğu, Sovyetler Birliği ise askeri bakım- dan ABD'den çok zayıf olduğu için, soğuk savaş döneminde yaşanan gerginlik ABD ile Rusya arasında bir sıcak savaşa dönüşme şartlarını taşımaktaydı. 

Tersine o dönemde Sovyetler Birliği dünya halklarını ABD karşısında "yumuşamaya" ça-Zırıyordu. "Barış içinde bir arada yaşama" “Barışçı yarış, "Barışçı geçiş”, Kruşçev'in ABD ile uzlaşmasını haklı göstermek için ileri sürdüğü teorilerdi. Bu dönemde Kremlin dünya halklarının sırtından çeşitli defalar ABD ile uzlaşmıştı. 

Sovyetler Birliği 1970'lerde ABD'nin askeri gücüne yetiştikten sonra siyaset değiştirmiştir. 
Sovyetlerin Çekoslovakya'yı işgali de soğuk savaş döneminin sona ermekte olduğunu haber veriyordu. Çekoslovakya'nın işgali Sovyetler Birliği'nin dünya çapında saldırıya girişme- den önce kendi nüfuz alanında hegemonyasını sağlama bağlamak için giriştiği bir eylemdi. 

Özellikle ABD'nin Hindiçini'nde yenilgiye uğradığı 1975 yılından sonra dünyamızda gelişen olaylara bakalım, Sovyetler Birliği'nin adım adım saldırısını yaydığını görürüz, Artık ABD ile Sovyetler Birliği arasındaki güç dengesi değişmiştir. Kremlin yönetimi ABD'nir yerine dünyanın efendisi olma çabasına girmiştir. 
Gerginlik bu nedenle tırmanmaktadır. 

Ne var ki bugün dünyaya hakim olmaya çalışan Sovyetler Birliği'nin 1959'lerde yaşandığı gibi bir soğuk savaşla yetinmesi mümkün değildir. 

Bugün bir kıyaslama yapmak gerekiyorsa dünyada yaşanan gerginliği soğuk savaş dönemiyle değil, İkinci Dünya Savaşı öncesi dönemle kıyaslamak gereklidir. Brejnev aynen Hitler" in yaptığı gibi dünyayı yeniden paylaşmayı talep etmektedir. Hitler'in akibetine uğramadan durması da çok zordur. 

Ne var ki yalnızca Afganistan işgalinin doğurduğu tepkiye bakmak bile Brejnev'in işinin Hitler'den çok güç olacağını gösterme- ye yeterlidir. Ama bunun yanı sıra dünyamızda yaşanan gerginliğin soğuk savaşla sınırlı kalacağı, hatta yumuşamanın sağlanabileceği konusunda hayaller beslemek, Sovyet saldırısı karşısında dünyamızı silahsız bırakmaktır. 


TC 
ÜSKÜDAR 
ASLİYE 2. HUKUK HAKİMLİĞİNDEN 978/209 


Davacılar Veli Kaya ve 17 arkadaşlari vekili Avukat Metin Saraçlar tarafından davalılar İsmail Malta, Yılmaz Ulaş ve 39 arkadaşı aleyhine açılan alacak davası- nin yapılan duruşmasında: i ı_ Davalıilardan Yılmaz Ulaş'ın adresi meçhul bulunduğundan dava dilekçesinin davalı Yılmaz Ulaş'a iilanen tebliğ edildiğinden bu kerre gıyap kararının da: . 
valıya ilanen tebliğine mahkemece karar verilmiştir. 

Duruşmanın bırakıldığı 24.1.1980 günü saat 10.40 
duruşmasında hazı bulunması veya kendisini bir vekil- le temsil ettirmesi aksi halde gıyap kararının kendisine tebliğ edilmiş sayılacağı gıyap yerine kaim olmak üzere ilan olunur. 29.11.1979 

(Basın: 105-0032) 


İSTANBUL SANAYİ ODASI 


ELEKTRİKİ PRESBANT VE PRESBANT İMALATÇILARININ DİKKATİNE 


Odamıza kayıtlı 136027 sicil no.lu üyemiz Azim Sınai İşletmeler ve Pazarlama A.Ş. imal ettiği elektriki presbant ve presbant" için Tek İmalatçı Belgesi talep etmektedir. 

Aynı mamulü imal edenler mevcut olduğu takdirde bağlı oldukları Oda kanalı ile en geç on (10) gün içinde Odamıza müracaatları rica olunur. E 

İSTANBUL SANAYİ ODASI (Basm:10139- k 0025) 


e i 


9 Ocak 1980 


Aydınlık 


(Baştarafı 1. sayfada) ca ABD ile imzalanması sözkonusu olan Savunma İşbirliği Anlaşması üzerinde yoğunlaştığı bildiriliyor. 

Cumhurbaşkanının iki parti liderlerinden “mektup'u nasıl yo- 
'rumladıkları ve bu konuda neler yapmayı düşündükleri konusunda bilgi almak istediği bildirildi. 


DEMİREL-KORUTÜRK 

GÖRÜŞMESİ 
, Başbakan Süleyman Demirel, Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk'le 1 saat 
15 dakika süren bir görüşme yaparak, mektup olayının son durumunu değerlendirdi. 

Başbakan Demirel, görüşmeden sonra yaptığı açıklamada, "!Silahlı Kuvvetlerimizin bir rahatsızlığı varsa bu mutlaka siyasi karakterde olmaz. 
Durum ortaya konuyor- sa bu meselenin üzerine ciddi olarak eğilmek gerekir. Bu, hükümet gö- 


. Demirel:“Diyaloğa... 


revime ilaveten siyasi parti olarak da benim görevimdir'' dedi. De- 


mirel, konuşmasında, Anayasada Silahlı Kuvvetlerin, hükümetin ve meclislerin ayrı birer taraf olmadığını o söyleyerek, bugünkü durumun da böyle olduğunu, kendilerinin hükümet olarak çeşitli kereler Silahlı Kuvvetlerle görüşmelerde bulunduklarını kaydetti. 
Demirel, Silahlı Kuvvet: lerin sıkıntılarının idari tedbirlerle (| giderilebilecek sıkıntılarsa bunları gi: dermeye çalışacaklarını söyledi. Başbakan bu meselenin daha fazla tartışılmasına luzüm gör mediğini de belirtti. 
Başbakan Demirel, görüşmeden sonra yaptığı açıklamada, mektup olayı dışında çeşitli konulara da değinerek, gazetecilerin sorularını cevapladı. Başbakan özellikle ana muhalefet partisi ile görüşme yapıp yapmaya cağı üzerine sorulan 


“Rusya 


(Baştarafı 1. sayfada) nin önceki geceki oturumunda Bağlantısız ülkelerin Sovyetler Birliği'nin Afganistan'a karşı giriştiği askeri müdahaleyi kınayan karar tasarısı Oylamaya sunuldu. Konseyin 13 üyesi lehte oy kullanırken Sovyetler Birliği beklendiği gibi karar tasarısını veto etti. Sovyetler Birliği'ni yalnızca Demokratik Alman Cumhuriyeti destekledi. Konunun Genel Kurulda görüşüleceği açıklandı. 


ABD, Sovyetler Birliği'nin tutumunur "Önceden tahmin edilen hayasızca bir hareket" olarak niteledi. ABD kaynakları, “Sovyetlerin (o vetolarını kullanmaları, Bağlantısız ülkelerin bağımsızlık, toprak bütünlüğü ve vic- dan özgürlüğü ilkelerine saygı göstermediklerinin kanıtıdır" dediler, Sovyetler birliği önceki gece Güvenlik Konseyin- de 113. kez veto hakkını kullandı. Karar tasarısın- da Sovyet askerlerinin bu ülkeden kayıtsız şartsız ve zaman geçirilmeden poni çekilmesi isteniyor- 


u. 

BİRLEŞİK CEPHE 

Çin Komünist Partisi Başkan Yardımcısı ve Başbakan Yardımcısı Dehg Siaoping, Sovyetler Birliği'nin yayılma ve egemen ülkeler üzerinde. 
siyasi nüfuz sağlama politikasına karşı tüm dünya ülkelerinin bir birleşik cephe oluşturması gerektiğini belirtti, 

Haberi veren Yeni Çin Haber Ajansı, Deng Siaoping'nin, Çin'de bulunan ABD Savunma Bakanı Harold Brown'a, Sovyet yayılmasını denetim altına almak için ortak bir ittifak kurulması önerisinde de bulunduğunu kaydetti. 

MISIR-ABD ASKERİ İLİŞKİLERİ 

Mısır Savunma Bakanı Hasan Ali, Mısır ve Birleşik Amerika silahlı kuvvetlerinin gerektiğinde Mısır topraklarından yararlanacaklarını ve Amerikan askeri birliklerinin yakıt ve gıda ikmallerinin Mısır'da yapılacağını açıkladı. Hasan Ali, Mısır ve ABD hava kuvvetlerinin Mısır'da ortak askeri tatbikatlar yaptıklarını da bildirdi. 

Hasan Ali, tatbikatların Afganistan ve İran olayları dolayısıyla, ABD silahlı kuvvetlerine her türlü kolaylığın sağlaması konusunda daha önce alınan karar çerçevesinde yapıldığını kaydetti. 

İSLAM ÜLKELERİ 

DIŞİŞLERİ 
BAKANLARI 
TOPLANTIYA 
ÇAĞRILDI 

Dünya İslam Kongresi Genel Sekreteri o Şeyh Muhammed Saffet Amini, Afganistan'daki durumu görüşmek üzere İslam ülkeleri Dışişleri Bakanlarını toplantıya çağırdı. 
"Jang" adlı Pakistan gazetesine verdiği demeçte Amini, Sovyetler'- in Afganistan'a yapmış oldukları askeri müdahalenin, bu ülkenin komşuları açısından da barış ve güvenliği tehdit eden bir gelişme ölduğunu söyledi. Amini, ülkelerin terke mecbur kalan Afganlı mültecilere yardım edilmesini de istedi. 

Suudi Arabistan hükümeti de, Sovyetler Birliği'nin Afganistan'a askeri müdahalesine karşı alınacak tedbirleri belirlemek 


Aydınlık 


BAYAŞ Basın-Yayın 


A.Ş. adına sahibi've Genel Yönetmeni 


ORAL ÇALIŞLAR 


derhal... 


amacıyla İslam ülkelerinin aralarında yüksek düzeyde temaslar yaptığını açıkladı. 
"HAZIRLIKLI 
OLMALIYIZ" 

ABD Başkanı Carter dün NBC televizyonu muhabirine verdiği bir demeçte, "Ülkemiz Sovyetler Birliği'nin Basra Körfezine karşı girişebileceği bir saldırı harekatına karşı hazırlıklı olmalıdır"' dedi. 

Sovyetler'in Afganistan'ı işgal ettikten sonra bölgede yoğun askeri faaliyetler sürdürdüğünü hatırlatan Carter, petrol yataklarının bulunduğu 

Ortadoğu bölgesini korumak için Washington yönetiminin bir dizi yeni önlem alacağını açıkladı. 
Carter, Somali, Umman ve Kenya'nın ABD islerinin kurulması konusunda kendilerine yaptıkları önerilerin inceleneceğini belirttikten sonra, tehlike altında olan Ortadoğu ülkelerine yeni yardımlar yapacağını açıkladı. 

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hodding Carter da,Rusya'nın Afganistan'a hâlâ askeri yığınak yaptığını bildirerek, bölgedeki durumun vahim boyutlara ulaştığını söyledi. H. Carter, Afganistan'da halgh 85 bini aşkın Rus askerinin bulunduğunu açıklamasına ekledi. 

TEDBİRLER 
SOVYETLER'E 
DUYURULDU 

Birleşik Amerika'nın Sovyetler Birliği'ne karşı kararlaştırdığı tedbirlerin de Washington'daki Sovyet Maslahatgüzarına duyurulduğu bildirildi. 

Birleşik Amerika Dışişleri Bakan Yardımcısı Warren Christopher, Washington'daki Sovyet Maslahatgüzarı ile yarım saat süren bir görüşme yaparak kendisine alınan kararları duyurdu. 

Birleşik Amerika Başkanı Carter da, yaptığı televizyon konuşmasında, Sovyetler Birliği" nin Afganistan'a giriştiği askeri müdahale karşısında Pakistan'a askeri ve ekonomik yardımın artırılması için Batılı sanayileşmiş ülkeler ve Ortadoğu ülkeleri ile temaslarda bulunulduğunu söyledi. 


AET'NİN ÖNLEMLERİ 

- Avrupa Ekonomik Topluluğu, Sovyetler Birliği'ne tahıl ve süt ürünleri satmayacağını, açıkladı. 

Bu arada dünyanın belli başlı buğday üretici- si ülkelerinin, ABD'nin Sovyetler Birliği'ne koy-, duğu ambargonun etkili olabilmesini sağlamak üzere bu ülkenin yanında yer alacakları belirtildi. 
AET, Kanada, Arjantin ve Avusturalya ülkelerinin temsilcileri cuma günü ABD'de bir toplantı yapacaklar. 

Bu arada Hindistan' 
da başbakan olmasr kesinleşen İndra Gandi gazetecilerin Afganistan sorunu üzerine kendisine yönelttikleri soruyu, Sovyetler Birliği'nin Afganistan'ı işgal etmesi- nin ülkeleri için de bir tehlike oluşturduğu şeklinde yanıtıadıve Sovyetler Birliği'nin Afganistan’ a müdahalesini eleştirdi. 


KAYIP— Nüfus cüzdanımı ve 1697 nolu Gümrük Kom. Yar. kartımı yitirdim. Geçersizdir. 
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sorulara karşılık, kendilerinin herkesle görüşebileceğini, Türkiye'nin meselesinin söz düellosu ile çözüleceğine inanmadığını söyledi ve "Ben demagojiden kaçıyorum, ancak diyaloğa varım" şeklinde konuştu. Demirel, ''Orta yerde bir canavar vardır, Bu, anarşi canavarıdır, yokluk “ca navarıdır, enflasyon canavarıdır, ekonomik zorluklar canavarıdır. Bu canavarın dişlerini sökmek için gayret. gösterilmelidir" dedi. Başbakan çeşitli hazırlıklar içinde bulunduklarını, bu konular üzerine çalışmalarını tamamlayınca görüşmeler yapabileceklerini söyledi. 

Demirel, Türkiye'nin içinde bulunduğu sıkıntıları çözeceğini, meseleye ne iyimser, ne de kötümser bakmamak gerektiğini kaydetti. 

DEMİREL'İN 

KOMUTANLARLA 

GÖRÜŞMESİ 

Başbakan Süleyman Demirel, Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanlarıyla önceki akşam üç saat süren bir toplantı yaptı. 

Demirel, konuttan ayrılırken, gazetecilere, komutanlarla (görüştükten sonra, Dışişleri Bakanı Hayrettin Erkmen'le de bir görüşme yaptığını söyledi. 

AP GENEL İDARE 

KURULU 

Öte yandan AP Genel İdare Kurulu da dün TBMM'de toplandı. Cumhurbaşkanı ile yaptığı görüşmeden sonra, toplantıya katılan Başbakan Süleyman Demirel, komutanlar ve Cumhurbaşkanı ile yaptığı görüşmeler hakkında AP Yönetim Organına bilgi verdi. 

AP Genel İdare Kurulunun iki saat kadar süren toplantısından sonra yayınlanan açıklamada şöyle denildi: ''AP Genel $ dare Kurulu, iç ve dış po, litika gelişmelerini incelemiş, yurdumuzun içinde bulunduğu ve milletimizi tümüyle tedirgin eden zorlukların ancak Anayasamız çerçevesinde milli irade istikametinde kurulmuş, Millet Meclisi- nin itimadına haiz ve Meclislerimizin murakabesinde çalışan bir hükümetin idaresi altında, milletçe birlik ve beraberlik halinde ( giderilebileceği gerçeğini bir kere daha tespit ederek, butün çalışmalarını, bu anlayış içinde, sürdürülmesine kârar vermiştir." 


CHP ORTAK 
GRUBUNDAKİ 
TARTIŞMALAR 
Önceki gün başlayan 

CHP Ortak Grubunda dün söz alan parlamenterler uyarıda Türkiye' nin içinde bulunduğu gerçeklere temas edildiğini ve şimdi sorunun çikış yollarının saptanması gerektiğini belirttiler. 

Bu konuda görüşlerini açıklayan Elazığ Milletvekili Celal Ertuğ, sıkıntıyı aşmak için partiler arası ilişkilerin uygarca bir düzeye gelmesi gerektiğini belirtirken, Ankara Senatörü Uğur Alacakaptan ise sorunların büyüdüğü bu dönemde, belli ilkeler temelinde başka .partılerle ve AP ile işbirliği yapılabileceğini söyledi. 

Balıkesir o Milletvekili İrfan Özaydınlı ise Türk Silahlı Kuvvetlerinin uyarısının dikkatlice ve iyiniyetle kaleme alındığını belirterek, "'Afganistan' ın Türkiye'den uzakta bir ülke olmasına rağmen Rus orduları tarafından fiilen işgali Ortadoğu' daki dengeyi bozmuştur. 
Petrol soğuk harbinin bir savaşa dönüşmesi mümkün olabilir, Memleket savunması ciddi bir 


durumla karşi karşıyadır"' dedi. 
Parlamenterler daha 


sonra şöyle konuştular: 

Kemal Sanibrahimoğlu (Adana Senatörü): "Gerçeği partilerin özellikle liderlerin çıplak göz- le görmesi, kabul etmesi zamanı geçmektedir. 
Millete açıkça ilan edilen bu çerçeve dahilin- de milli bir koalisyon veya en azından AP-CHP koalisyonu geciktirilme- den Oo gerçekleştirilmelidir." 

Alev Coşkun (İzmir Milletvekili): "1972 yıllarının sonunda dünya kuvvet dengesi değişti. 
Dünyanın haritası değişiyor. Ortadoğunun haritası değişiyor. En ö- 


Adres: Nuruosmaniye Cad. 3/3 Cağaloğlu - İstanbul 
Tel:26 52 44 - 22 49 54 
İdare Tel: 26 54 37 
Dizgi: Aydınlık Ofset Tesisleri Baskı: İst. GÜNTUR Dağıtım: GAMEDA 


nemli siyasi olaylardan birisi Amerika ile Çin'in dünya politikasında beraber hareket etmeleridir. 
Bu da dış politikada ideolojilerin değil, milli çıkarların önemli rol oynadığını göstermektedir. 
Ortadoğuda Pakistan, Afganistan ve İran'da önemli oPfaylar cereyan ediyor. Asıl önemli olaylar Basra Körfezi, Kızıldenizin ağzı ve Babül-Mendep Boğazında cereyan ediyor. Ortadoğu, süper güçlerin petrol bölgesi ve yollarını sürdürdükleri gizli savaşın odak noktası haline gelmiştir." 
-Coşkun mektubun bu. olaylar ışığında yazıldığını söyledi. 

Hasan Zengin: (Mani- sa Milletvekili): ''Dünyada iki süper devlet emperyalist emellerini kalkınma isteyen ülkeler üzerinde çeşitli yollardan denemektedir. Bu durum karşısında Silahlı Kuvvetlerce verilen mektubun hukuki yönü tartışılabilir olsa da demokrasiyi kurtarmaya çalışmak için verilmiştir. İçeriğine katılmamak mümkün değildir." 

Ertöz Vahit Suiçmez (Trabzon Milletvekili): “Ülkemizdeki anarşinin dış güçlerce de desteklendiği konusundaki kaygılar ve bölgemizdeki u- 


luslararası gelişmeler, ordumuzun iç sorunlardan arınarak temel 


görevi olan dış savunma konusundaki (o duyarlılığını artıracak niteliktedir... Mektubun öngördüğü biçimde iki büyük partinin biraraya gelerek anarşi ve terörü önleyebilecek yasaların çıkarılması istemi kanımca CHP için iki boyutla ele alınmalıdır. Birincisi: Bu yasaların AP ve yandaşlarınca tamamen anti-demokratik içeriğe dönüştürülmesi karşısında ne yapılmalıdır, ikincisi ise ekonomik altyapıdaki (o çarpıklıkların ne gibi düzenlemelerle, ne ölçüde çözüme kavuşturulabileceği hususudur." 5 

CHP Ortak Grubunda daha sonra söz alan İstanbul Senatörü Besim Üstünel, 21 aylık CHP hükümetini değerlendirerek ve eleştirerek önümüzdeki dönem AP ile diyalog ve işbirliğini zorunlu gördüğünü belirtti. o Üstünel, konuşmasında, ''Gerek ara rejim heveslilerini etkisizleştirmek için, gerekse parlamenter demokrasiye işlerlik kazandırarak ülke sorunlarının ancak parlamentoda çözülebileceğini ortaya koymalıyız"' dedi. 
ECEVİT'İN KONUŞMASI 

Don olarak CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit Ortak Grupta yapılan eleştirileri cevapladı. Ecevit gerek parti içi sorunlar, gerekse geçmiş CHP hükümetinin eleştirisi sırasında parlamenterlerden, "kendilerine" karşı güvensizlik duygusuna kapılmamalarını istedi. Ecevit, bazı konuşmacıların "Kendimize güvenmeye hakkımız yok'' anlamına gelebilecek bir üslup kullandıklarını belirterek, ''Geçmiş hükümetimizi biraz daha insaflı eleştirelim" dedi. Ecevit konuşmasının daha sonraki bölümlerinde kendi iktidarları döneminde karşılaştıkları ekonomik zorluklarla bugün AP hükümetinin içinde bulunduğu şartları kıvasladı. 


Burhan Felek kağıt sorununa çözüm bulunması için Başbakana başvurdu 


İSTANBUL (AA) 
İstanbul Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Burhan Felek, Başbakan Süleyman Demirel'e dün bir telgraf çekerek, hükümetin "kağıt sorunu"'na öncelik ve ivedilikba çözüm bulmasını iste- i. 


~ “Erkmen; 


sesi çıkmıyor. 


daha iyi tanıyacaktır. 


kadar 


nuz. 


(Baştarafı 1. sayfada) gelen ABD Dışişleri Bakanlığı Danışmanı Matthew Nimetz ve Savunma Bakan Yardımcısı Jamen Siena'nın da katıldığı toplaatılar dün geç saatlere kadar sürdü. 

Görüşmelerdeki son pürüz olan askeri yardım miktarı konusunda bir sonuca varılıp varılmadığı, gazetemiz baskıya girerken henüz belli değildi. Bu konuda anlaşma- 

ERKMEN'İN 

KONUŞMASI 
“Türk-ABD 
Savunma İşbirliği Anlaşmasında yer alacak tesislerin, NATO Savunması için kullanılacağını" söyledi. 


Ali Gevgilili 
Mümtaz Soysal'a 


ye'nin Sovyet işgaline karşı dünyayla birleşmesini engellemeye çalışan tahliller yapıyor. Kendisinin Türkiye hükümetinin Moskova karşısında ilk defa tutum almasından paniğe kapıldığı 

Neden konuşmuyorlar? Söyleyecekleri sözleri yok mu? Bir halk canımı dişine takarak vatanını savunurken söylenecek söz olmaz mı? Dünya Brejnev'in haydutluğunu büyük bir öfkeyle mahkum ediyor. Halkımızın kalbi kardeş Afgan halkının başarısı için sevgiyle atıyor. Ama bizim çok etkili ve yetkili şahsiyetlerimizin 


Neden sustunuz? Konuşsanıza? Ne düşünüyorsanız açıkça söylesenize? Ama o zaman sizin kim olduğunuzu da bu millet 


bir milleti imha etmesini onaylıyor musunuz, onaylamıyormusunuz? Yüreğiniz de biraz acı olsa karşı çıkardınız. 

Sayın Soysal, Sayın Gevgilili artık saflar keskinleşmekte, vatanseverlerle Sovyet uşakları daha net bir şekilde ayrılmaktadır? Sizin ağzınızı kapatmanız böyle bir gelişmeyi önleyebilir mi? 

İşleriniz zorlaştı. Görevinizi artık eskisi kadar kolay yerine getiremeyeceksiniz. Dostunuz artık iyice azgınlaştı ve sizin manevra imkanlarınızı daralttı. 

Millet işgal şakşakçılarını lanatleyecek gerçeği görmektedir. Susarak kurtulacağınızı sanıyorsanız yanılıyorsu- 


Türkiye'deki... 


«Baştarafı 1. sayfada) 


anlaşılıyor. 


Sovyetler Birliği'nin 


öte yandan Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulu'nun dünkü toplantısında yaptığı konuşmasında şöyle dedi: 

"Anlaşmada yer alacak tesislerin ABD savunması için değil, NATO savunması için kullanılacağını söyledi. Dışişleri Bakanı, anlaşmanın iddia edildiği gibi süresiz olmayacağını bildirerek, "'Anlaşma Türkiye'yi devamlı bağlayıcı, ABD'yi serbest bırakıcı değildir. Anlaşma beş yıllıktır ve fess hi için üç âyirk zaman tanınacaktır” o şeklinde konuştu. Erkmen anlaşmanın meclise sunulaca ğını da belirtti. 


Batı Berlin'de... 


(Bastarafı 1. sayfada) Derneği üyeleriyle aynı yerde bildiri dağıtırlarken aralarında çıkan tartışma silahlı çatışmaya dönüştü. Olaylar sırasında bıçakla yaralanan Celalettin Keskin adlı öğretmen yapılan müdahalelere rağmen. kurtarılamayarak öldü. Olaydan sonra cinayeti işleyen ve xoyadı tespit edilemeyen Ali adlı bir şahıs polis tarafından tutuklandı, Bu arada İbrahim Ağa, Mustafa B, ve Maksut T. adlı kişiler de tutuklandılar. Berlin polisi bir komisyon oluşturarak olayı incelemeye başladı. 

TKP yanlıları olay yerinde '"'Bundan sonra olacaklardan biz sorumlu değiliz" diye bağırdılar. 

İGD'LİLER AFGANİSTAN'IN 
RUSYA TARAFINDAN İŞGALİNİ PROTESTO 
EDEN TİKP'LİLERE SALDIRDI 

Afganistan'ın Sovyetler Birliği tarafından işgaline karşı çıkan bildirilerini dağıtmakta olan Türkiye İşçi Köylü Partisi yöneticilerinden Hamdullah Özen ile Metin Özen İGD'lilerin saldırısına uğradı.. 

TİKP Samandağ ilçe öneticilerine saldıran GD'lilerin sahte TKP'nin Almanya kanadından olduğu ve başlarını Gazi Yatkın, Şefik Fırıncıoğlu, Salim Giyap adındaki 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elebaşların çektiği bildirildi. TİKP yöneticilerine sopalarla saldıran İGD 1ilere TSİP'lilerin de katıldığı belirtildi. 


*| 
İngiltere... 
(Baştarafı 1. sayfada) bugün ilk görüşmelerini yapmaları, yarın da görüşmelere devam edilmesi bekleniyor. 

Görüşmelerde dünyada ve bölgedeki gelişmeler, Rusya'nın saldırısı, İran olayları üzerinde durulacağı, iki ülke arasındaki ilişkiler ve İngiltere'nin Türkiye'ye yapacağı yardımın ele alınacağı öğrenildi. 

Yarın saat 16.00 sularında Ankara'dan . ayrılacak olan Carrington'un bu arada Başbakan Süleyman Demirel'le de bir görüşme yapacağı bildirildi 


Katil komando... 


(Baştarafı 4. Sayfada) 


İfadesinde üç sene kaaar önce MHP Aksaray daki il binasına giderek üye olduğunu da belirten Adnan Cengil, bu arada birçok cinayette silahların MHP aracılığıyla sağlandığını yine birçok katilin cinayetlerden sonra MHP binalarında saklandığını da söylüyordu. 

İzmit Kapalı Ceza evinden firar eden ve halen yakalanamayan komando Adnan Cengil'in aranmasına devam ediliyor. 


“Moskova... 


» ÜBaştarafı 1. sayfada) 


edilmesi gerektiğitii söylediler. 

GAZENFER BİLGE “OLİMPİYATLAR 
BARIŞ DEMEKTİR" 

Olimpiyatların amacının barış olduğunu belirten Gazanfer Bilge Sovyetler Birliği'nin müslüman bir ülkeyi işgal ettiğini bu nedenle Moskova Olimpiyatlarının boykot edilmesi gerektiğir. 
savundu. Bilge şu açıklamayı yaptı: 

"Spor başka politika başkadır. Olimpiyatlar barış demektir. Ruslar Afganistan'ı işgal ettikten sonra Olimpiyatlarda karşımıza sporcu olarak çıkacaklar. Fu saldırganlığın barışten ve dostluktan yana bir hüviyete bürünmesine izin vermemeliyiz. Müslüman bir tl ke olarak Olimpiyatları boykot etmeliyiz." 

ISMET ATLI: 

"HEM BARIŞTAN 

SÖZET HEM DE 
BAŞKA BİR ÜLKEYİ 

İŞGALET. OLMAZ 
BÖYLE ŞEY.." 

Sovyetler Birliği'nin işyal hareketinin düpedüz zayıf bir ülkenin özgürlügünü katletmek olduğunu belirten Atlı Milli Olimpiyat Komitemizin hala büyük suskunluk içinde olduğunu belirtti ve derhal bir tavır alın- 


ması gerektiğini söyledi. 
Atlı şunları söyledi: 


“Sporculuğum sırasında hangi ülkeye gittiysem oradaki sporcularla kardeş gibi olduk. Aktif sporculuğumdan sonra da hala yazışırız. Şimdi Moskova'da bunlarla Rus sporcularını koğkola girmiş dostukluktan, barıştan yana sohbet ederken düşünmek mümkün mü? 

Bu ne iştir ki sen hem dostluktan, kardeşlikten, barıştan söz et sonrada mazlum bir ülkeyi işgal 


et. Olmaz böyle şey bu ' 


tutum mahkum edilmeli, Başta Müslüman ülkeler olmak üzere kimse olimpiyatlara katılmamalıdır." 

ERTUĞRUL DİLEK: YÜZSÜZÜE BUYHUN 


DİYECEKLER” Uluslararası Futbol 
” Hakememiz Ertuğrul 


Dilek Sovyetler Birliği" nin Afganistan'ı işgal etmesinin cezalandırılması için Moskovo Olimpiyatlarının boykot edilmesi gerektiğini savundu. Ve "Müslüman bir ülke olarak bunu yapmak zorundayız" dedi. 

Dilek sporun amacının devletlerarası dostluğu kurmak, insanları birbirlerine yaklaştırmak olduğunu belirterek şu açıklamayı yaptı. 

"Oysa bugün durum farklıdır. Sovyetler Birliği mazlum ve müslüman bir ülkenin topraklarına girmiştir. Sonra da Haziran'da yüzsüzce karşımıza çıkıp buyrun dostluk ve kardeşlik olimpiyatlarına' diyecekler. 

Biz Türkiye olarak Olimpiyatları boykot edip Moskova'ya gitmemeliyiz. Olimpiyatların boykot edilmesi Sovyetler Birliği'ne unutamayacağı bir ders olacaktır. İlk önce bizim 'gitmiyoruz' diye ortaya çıkmamız gerekir. Müslüman bir ülke olarak bunu yapmak zorundayız.” 


ülkemize... 


(Baştarafı 4. Sayfada) faza botu görev yapıyor. 
Edinilen bilgiye göre, görev yapan botun bozulması halinde, onun yerine görev yapacak aracın bulunmadığı öğrenildi. 

Yetkililer, Marmara Denizinde denetim ve kontrolün yapılabilmesi için, en az üç bota ihtiyaç bulunduğunu, ayrıca havadan kontrolün yapılmasının gerekli olduğuna dikkat çektiler Helikopterlerin de bu ça hşmalara katılmasıyla tam bir kontrol ve de nelimin sağlanabileceği ni sözlerine eklediler 


Televizyon... 


(Baştarafı 1. sayfada) 


Moskova Olimpiyat Sitesinin reklamına ayrılmıştı Moskova Olimpiyatlarının boykot edilmesi fikrine 


karşı çıkanların düşünceleri uzun 


uzun verilirken, 


fonda sürekli olarak Olimpiyat Sitesinin inşa faaliyetlerini ve Leningrad buz revüsünün bir gösterisini yansıtan filmler gösterildi. Programda geçmiş olimpiyatlarda kazandıkları başarılarla seyircilerin sev- 


gisini kazanmış sporcuların filmleri 


sporcuların Moskova'ya 


göslerildi ve bu gitmemesi durumunda 


yarışmaların tatsız geçeceği ileri sürüldü. Spor Servisi- nin bu gösterileri sunarak Moskova Olimpiyatlarını boykot edilmesi fikrine karşı kamuoyu oluşturmaya 


çalıştığı söyleniyor. 
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D48sZS Mi 


Rusya'nın Afganistan'ı işgalini kınamak amacıyla dün İstan- 


bul Mem-Der Şubesinde yapılan basın toplantısına Afganlı öğrenciler can güvenliği nedeniyle 


Yüzünü sararak katıldı. 


Berlin ve ... 


(Baştarafı 1. sayfada) işgale tepkiler hızla artıyor. Türkiye'de ise Devrimci Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Şükrü Özbayrak ve 25 demokratik kuruluş yaptıkları açıklamalarda işgali kınadılar. 

Berlin'de geçtiğimiz hafta MSP'ye yakın kuruluşlar tarafından düzenlenen yürüyüş ve mitinge 2 binin üzerinde yurttaş katıldı. Yürüyüşe Afganistanlı ve İranlı öğrenciler de katıldı. 

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da ise Afganistanlı, Pakistanlı, İranlı, Türkiveli ve Danimarkalılardan oluşan bir grup, 5 kilometrelik bir yürüyüş yaparak, Rus Elçiliği önünde Afganistan'ın işgalini protesto ettiler. Elçilik Aninde düzenlenen mitingde, Danimarka Hıristiyan Demokrat Partisi Genel Başkanı Flemming Kofod Svendsen, paruili milletvekili İnge Krogh, Afganistanlı ve Ukraynalı bir mülteci konuşmalar yaptılar. Konuşmacılar, işgali protesto ederek, Rus askerlerinin derhal Afganistan'dan geri çekilmesini istediler. 

Danimarka hükümeti de yaptığı açıklamada, Sovyetler'in Afganistan'ı 

işgalini kınadı. Bu olayın tüm dünya ülkelerini ilgilendirdiğini söyleyen hükümet sözcüsü, Helsin- ki Konferansında alınan kararlara ters düşen bu girişimin bir an önce son bulmasını talep etti. 

Öte yandan, Devrimci- 


Mâder, Sendikası Genel Başkanı Şükrü Özbayrak, Rusya'nın Hitler'in izin- de? gittiğini belirterek, bu işgalin Rusya'nın emperyalist yüzünü bir kere daha açığa çıkardığını kaydetti. Ülkemizin de ciddi tehlikelerle yüzyüze olduğunu ifade eden Özbayrak, tehlikeleri göğüslemenin yolunun, Türkiye'nin bağımsızlık ve birliğini isteyen tüm kişi ve kuruluşların demokrasi temelinde şuurlu birliğinden geçtiğini sövledi. 

Afganistanlı bir temsilci ve İranlı Öğrenciler Derneğinin katıldığı 
basın toplantısında 26 
sendika:ve dernek Rusya' nın Afganistan'ı işgal etmesini kınayarak, Türkiye'nin bağımsızlık ve özgürlüğünü isteyen bütün kişi ve kuruluşları, Afgan halkının mücade- 


lesini desteklemeye çagırdı. 

Türkiye Genel-İş, Banksif Federasyonu, Devrimci Bank-Sen Sendikası ' ile Mem-Der, 


TUMADDER, DGB ve DLB'nin İstanbul Şubelerinin de aralarında bulunduğu 26 örgüt yayınladıkları ortak açıklamada, Türkiye ve Afganistan'ın emperyalizme karşı eski dostluğu vurgulandıktan sonra, Rus ajanı İGD ve Rusya'nın sesi Politika gazetesinin işgali destekleyen tutumları kınandı. Ayrıca Ecevit ve meslek odalarının vurdumduymaz tutumları eleştirildi. 


Çatışmalar... 


(Baştarafı 1. sayfada) likle Herat, Badakşan, Kandahar, Paktia ve Pervan yörelerinde Rus işgalci birliklerine karşı şiddetli direniş sürüyor. 
Batılı ajanslar, her iki tarafın da ağır kayıplar verdiğini bildirirken, Direniş Kuvvetleri sözcüsü, ölü ve yaralı konusunda bir açıklama yapamayacağını söyledi. 

PAKİSTAN TEHDİT 

ALTINDA 

Kabil'e girebilen gazetecilerin o bildirdiğine göre çatışmalar giderek Pakistan sınırında yoğunlaşıyor. Pakistan sınır kenti Torkham'da bulunan basın mensupları Rus Mig'lerinin ve topçu bataryalarının Hayber geçidinden bile görüldüğünü bildiriyorlar, 

Gözlemciler, çatışmaların Pakistan sınırına ‘doğru yayılması ile Sovyet makamlarının Pakistan yönetimini tehdit eden açıklamaları arasında "Tehlikeli ilgilerin" bulunduğunu belirtiyor. 

Öte yandan BBC Radyosu, Afgan Direniş Kuvvetlerinin o beklenmedik bir şekilde savaşa katılması üzerine, Sovyetler Birliği'nin her gün Afganistan'a yeni birlikler ve askeri malzeme gönderdiğini bildirdi. Kabil'de saat 23.00'ten sonra sokağa çıkma yasağı oldu ğu için, gece yarısı hava alanına inen- Rus nakliye 


uçakları, daha sonra çeşitli o bölgelere kamyonlarla sevkiyat yapıyor, 


Kabil'deki askeri gözlemciler, Sovyetlerin en az 6 aylık bir tasfiye hareketine hazırlandıklarıtw belirtiyor. Moskova özellikle kışın sonunda yeniden güçlenmesi beklenen Direniş Kuvvetlerini şimdiden tamamen im ha etmek istiyor. 

DİN ADAMLARI 
CİHAD İLAN ETTİ 
Taraki ve Amin zama 

nında hükümeti destekle miş olan "Jirgah" adlı ulema kuruluşuna men sup bazı din adamları ise, dün Pakistan'da yaptıkla rı bir açıklamada, Sovyet askerlerinin Afganistan’ dan çıkarılması için ülke çapında cihad ilan ettiler GAZETECİLER 
GİRMEYE BAŞLADI 

İşgalin birinci haftası na kadar hiç bir yabancı, gazeteciye vize vermeyen Kabil'deki yönetimin dünden beri gazetecilere 


ABONE ÜCRETLERİ 


Yurtiçi 

3 aylık 450 TL 
6 aylık 900 TL 
1 yıllık 1800 TL 


Yurtdışı 

3 aylık 675 TL 
6 aylık 1350 TL 
1 yıllık 2700 TL 
Not: Bu ücrete gönderilen ülkeye göre uçak postası ücreti eklenir. 


ülkeye girme izni verdiği öğrenildi. Ancak gazeteciler sadece hava yolu ile Kabil'e girebiliyorlar. Çatışmaların o yoğunlaştığı bölgelere ise şimdiye kadar bir basın mensubu gidemedi. 

MÜSLÜMAN GERİLLA 

ÖRGÜTLERİ 
BİRLEŞTİ 


Peşaver'de yapılan bir açıklamaya göre 5 Müslüman gerilla örgütü Sovyetler'in Afganistan'ı işgal etmesinden sonra birleşme kararı aldılar. Hezb-i İslami Afgani basın sözcüsünün yaptığı açıklamaya göre, daha önce Peiman-ı İttihat İslami adı altında birleşen 3 örgüte Gülbiddin Hekmatyar'ın önderliğindeki Hezb-i İslami ve Gilani'nin önderliğindeki İrikilabi İslami örgütlerinin bundan böyle askeri alanda sıkı bir işbirliği yapacakları ve ortak askeri kumandanlık altında savaşacakları bildirildi. 

Gözlemciler, Müslüman gerillaların kendi aralarındaki birliğin yanı sıra, Afgan ordusu temsilcileri ile Müslüman gerillaların sözcüleri arasında da işbirliği yapmak amacıvla görüşmelerin sürdüğünü kaydediyorlar. 


Sükan... 


(Baştarafı 1. sayfada) 


hem de zamanında yapılmadığına dikkati çekerek, yeni Savunma İşbirliği Anlaşması yapılır ken bu gerçeklerin gözönüne alınmasını istedi. 


Sovyetler Birliği. 


(Baştarafı 1. sayfada) cağını açıkladı. Gene, Londra borsasına yakın kaynaklar, Sovyetler Birliği'nin gizli şeker alımları yaparak, ülkede 2 
milyon tonluk bir stok hazırladığına dikkat çekti. Borsa yetkilileri gerek dünya şeker üretimi- nin azalması, gerekse de, Sovyetler Birliği'nin bu alımları nedeniyle yıllardır biriken şeker stoklarının hızla erimeye başlayacağını ifade ettiler. 

Sovyetler Birliği, savaşa hazırlığın bir unsuru olarak gıda stokları nı sürekli olarak artırı yor. 


İLAN TARİFESİ 


Doğum, Evlenme, 


2.4.6. sayfalar (Sütun snt) 250 TLO 3.5.7. 
sayfalar (Sütun sat! 300 TL 28. sayfa {Sütun nt) 400 TL O 8. sayfa renkli (Sütün;/snt) 
500 TLO Yayın ilanı (Sürün snt) 100TL 3 


C Küçük İlanlar (Kelimesi) 10 TL 


Bir yüzbaşı... 


(Baştarafı 4. Sayfada) Bu teğmenlerden birisi adı çeşitli işkence olaylarına karışan Fehmi Altınbilek idi. Diğeri ise Teğmen Mustafa. İlerisoy idi. Cinayet silahlarının ordu malı olduğunun mahkeme kararı ile saptanmasına rağmen her iki teğmen hakkında da hiç bir işlem yapılmadı. 
6815296 numaralı ta banca Fehmi Altınbilek'e, 6815248 numarah tabahca ise Mustafa İlerisoy'a iade edildi. 


MP-5 OLAYI 


Bu olayın örtbas edilmesinden sonra her iki teğmen de çeşitli yerlerde görevlendirildi ve terfi ederek yüzbaşı oldular. Mustafa İlerisoy Zonguldak'ın Devrek ilçesindeki 125.Jandarma Alayı kantininde görevlendirildi. İlerisoy bir süre önce kantinden alınarak 6.Bölük Komutanlığına getirildi. İlerisoy'- un Bölük Komutanı olmasından kısa bir süre sonra yapılan bir sayımda, İlerisoy'a zimmetli bulunan 5 adet MP-5 otomatik tabancann kayıp olduğu saptandı. 

'TUGAY KOMUTANI 
HABERDAR 3 
EDİLİYOR.” 

Olayın açığa sından sonra 125. 
Komutanı, Mustafa İleri: soy'u — sıkıştırdı. < İleri" soy'un kaçamak cevaplar vermesi üzerine durumdan Zonguldak'ta bulunan Tugay Komutanı haberdar edildi. Tugay Komutanı durumu incelemek üzere Devrek'e geldi. 

SİLAHLAR GECE 

ALAY BAHÇESİNE 

ATILDI 

Tugay Komutanının soruşturmaya başlamasından sonra bir gece sabaha karşı çuval içine konan silahlar alay bahcesine atıldı. Bu silahlar ertesi sabah nöbetçiler tarafından bulunarak 


ikma- 


Alay Komutanına verildi. 
Mustafe Ìlerisoy, 


olayı örtbas etmek için silahların devir tesl sırasında yerinde olmadığını ileri sürdü. Bu durumun doğru olmamasının kısa sürede anlaşılmasın- dan sonra İlerisoy yeni bir yalana başvurdu. İddiaya göre sayım sırasında silahlar başka bir yerde idi. O'nedenle eksik çıktı ve bir süre sonra da bulundu. Ama olay küçük bir ilçe olan Devrek'te kısa sürede duyulduğu için İlerisoy bu iddiaları ile kimseyi inandırımadı. 

Soruşturmanın açılmasından bir süre sonra İlerisoy, Adapazarı'nda bulunan Askeri Mahkemeye gönderilerek ifade verdi, Soruşturmayı halen bu mahkeme yürütüyor. 
DEVREK-ZONGULDAK YOLUNDA TARANAN 

OTOBÜS 

Bütün bu olaylar olup 
bitirken 23 Aralık 1979 
günü Zonguldak'ta yapılan bir mitingten dönenlerin bindikleri Özbartın otobüsü komandolar tarafından otomatik silah- 


larla tarandı. Otobüsün 'aranmasında kullanılan silahların 9 , milimetre 


çapında olduğu saptandı. Alaydan çalınan MP- 
5 otomatik tabancaları- 
nın da 9 milimetre çapında olması her iki olay arasında bir ilişki olduğu konusunda şüpheler yaratti. 


Güneyde ... 


(Baştarafı 4. Sayfada) yük bir kaçakçıdır. Türkiye'ye çok miktarda silah sokmasının yanı sıra elektronik cihaz, kumaş, iskambil kağıdı da getiriyor. A.S., 26-27 Ekim 1978'de Beyrut veya Kıbrıs'tan altı tondan fazla Rus yapısı silahı yurdumuza soktu. 
Mardinlilerle ortak çalışan A.S.nın uluslararası kaçakçılık şirketleriyle de ilişkisi var, A.S., Lübnan, Suriye, Mısır, İsrail ve Kıbrıs'tan kaçak mal getiriyor. 

Uzun zamandır kaçakçılık işleriyle uğraşan S.F. diğer kaçak mal ları getirmesinin yanı sıra her seferinde silah da getiriyor. S.F'nin her miktarda silah getirebileceği bildiriliyor, Uluslararası ilişkileri bulunan S.F' nin Fas'a mal götürüp getirdiği söyleniyor. 

A.N. Mağaracık köyündendir, On yıldır silah kaçakçılığı yapan A.N.,siparişe göre çalışıyor. 


LY-UVEZZ 


, Ölüm (5 sütün sn) 500 TL 


Alay - 


İİ | 


İl 
Iii 


n ütfü oflaz | 
O da yok! 


Diyelim ki savaştayız, n'olacak? 

ei fabrikalar üretimlerini durduracak... 

Şimdi de durduruyor. 

İşsizlik çoğalacak. . . 

Şimdi de çoğalıyor. 

Aradığın bulunamayacak. . . 

Şimdi de bulunamıyor. 

Kuyruklar uzayacak... 

Şimdi de uzuyor, 

Karaborsacılığın önü alınamayacak. . . 

Şimdi de alınamıyor. 

Enflasyon hızlanacak, fiatlar tırmanacak. . , 

Şimdi de enflasyon hızlanıyor, fiatlar tırmanıyor. 

Ulaşım aksayacak... Uçaklar. trenler, vapurlar, otobüsler normal seferlerini yapamayacak... 

Şimdi de ulaşım aksıyor... Uçaklar, trenler, vapurlar, otobüsler normal seferlerini yapamıvor. d 
© Hastanelerde, daire ve işyerlerinde, evlerde insanlar soğuktan donacak. . . 

Şimdi de donuyor, 

Okullar kapanacak. . . 

Şimdi de kapanıyor. 

Ülke karanlıkta kalacak. . . 

Şimdi de kalıyor. 

Günde bilmem kaç kişi çatışmalarda telef olacak... 

Şimdi de oluyor. 

O halde içinde bulunduğumuz durumun savaş sırasındaki bir ülkeden ne farkı kalıyor? 
.......... 

Düşünün tütün memleketinde sigara yok. .. 

Çay memleketinde çay yok. . . 

Gazete basacak kağıt yok... 

Hiç olmazsa savaş sırasındaki bir ülkenin oaşında varlığını hissettiren bir hükümet olur... 

Şimdi o da yok! 


Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı 


Rolandis: uKıbrıs”ta çözüm için her çabayı göstereceğiz» 


© Rolandis, Türk — SR 


tarafının isteklerinin ciddiyetle inceleneceğini bildirdi ve biran önce diyaloğun başlamasını istedi 


ERDOĞAN ÖZBALIKÇI LEFKOŞE'DEN BİLDİRİYOR 

Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Rolandis, geçtiğimiz pazartesi günü Demokratik Partinin (DIKO), Larnaka'da düzenlediği bir toplantıdâ“yaptığı konuşmada Kıbrıs sorununun diyalogla çözümlenebileceğini savundu. 
Röolandis, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri- nin toplumlararaşy görüşmeli başlatmak için en kısa 


zamanda girişinMerde bulunacağını söyledi. Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı toplantıda Kıbrıs Türk Yönetimi Başkanı Rauf Denktaş' a şu çağrıyı yaptı 

"“Diyaloğun başlamasını istiyoruz. Biz Kıbrıs 


sorununa adil ve yaşanabilir bir çözüm istiyoruz. 
Görüşmeler sırasında istekleri dikkatle dinlenecek ve ciddiyetle incelenecek, Aynı tutumu sizden de bekliyoruz." 

"Kıbrıs bağımsız bir ülke olarak ayakta durabilecek ve refah içerisinde yaşayabilecek her türlü altyapıya sahiptir. Çözüm için Kıbrıs Rum tarafı elinden gelen her çabayı gösterecek. Sizin de aynı çabayı göstermeniz gerek. Eğer biz değişik şartlar altında ülkemizi hep beraber ‘selamete çıkarmayı başarırsak, tarih bunu değerlendirecektir." 

Rolandis; Kıbrıslı Türklerle Rumların aynı ülkenin insanları olduğunu ve bir an önce biraraya gelmeleri gerektiğini savundu 


MHP değiştirilmelerini istemişti Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı , yıpratılmak istenen askeri yargı mensuplarını savundu 


ANKARA (ÖZEL) mahkeme ve savcılığa 7 


Ankara Sıkıyönetim bin 500 dosyanın sevk-Komutanlığı basın ve edildiği, bunun olaylahalkla ilişkiler şubesi, rın gerek nitelik gerekse 


< nicelik yönünden geçen dönemle kıyaslanamayacak boyutlara ulaştığı da kaydediliyor 


komutanlığa bağlı yargı mensuplarının ""Bazı olumsuz davranışlara karşın görevin ve sorumluluğun tam bilinci içersinde Atatürk ilkelerine, vatan ve milletin bölünmezliği ve demokratik hür düzene bağhlık inancına sahip oldtak azimle devamına ve toplumumuzun hiç bir surette müstahak olmadığı anarşik ortamdan bir an önce çıkahilmesinin zorunlu olduğuna da değinil- 


1.no.lu Askeri Mahkeme tarafından bugüne kadar katliam, adam öldürmek, soygun ve anayasayı ihlal suçlarından 
12 kişiye ölüm, cezası, 
12 kişiye ömür boyu 
hapis cezası verildiği bildirilen açıklamada, bir yılda 11 bin 650 kişinin gözaltına alındığı, şu an- 


di. da 1.226 kişinin tutuklu, Ankara Sıkıyönetim 286 kişinin gözaltında Komutanlığı basın ve bulunduğu, gözaltına a- 


halkla ilişkiler şubesinin önceki günkü açıklamasında 26 Aralık 1978'de Sıkıyönetim ilan edilmesinden bu yana askeri 


lındıktan, ya da tutuklandıktan sonra serbest bırakılanların sayısının 
9 bin 138 olduğu belirtiliyor 


m 


- Sadi 


Yüzbaşı Mustafa İlerisoy'un Necdet Güçlü'nün katili olan MHP Gençlik Kolları 


t | Genel Başkanına cinayet silahım verdiği saptanmıştı 


Bir yüzbaşı, ordu malı 


5 otomatik 
silahı 


komandolara 


© Mustafa İlerisoy hakkında soruşturma açılınca, silahlar bir çuval içine konularak alayın 


bahçesine atıldı 


DEVREK (OZEL) Hacettepe Tıp Fakültesi doktorlarından Nec- 


det Güçlü'yü 13 Nisan 
1970 tarihinde 'urarak 
öldüren MHP Gençlik 


Kolları Genel Başkanı Ali Güngör'e cinayette kullanılan ordu malı silahı verdiği saptanan Yüzbaşı Mustafa İlerisoy, kendine zimmetli 5 adet MP-5 otomatik silahı başkalarına verdi. Olayın Devrek' te duyulmasından sonra İlerisoy hakkında soruşturma açıldı. Soruşturma açıldıktan hemen sonra kaybolan silahlar bir çuval içine konarak gece yarısı alayın bahçesine atıldı. 


Devrek'teki 125.Jandarma Alayı 6.Bölük Komutanı olan Yüzbaşı 


Mustafa İlerisoy', Adapazarında Askeri Mahkeme- de yargılanacak. 


MUSTAFA İLERİSOY 
VE SOMUNCUOĞLU 
Necdet Güçlü'nün 13 
Nisan 1970 tarihinde öldürülmesinden sonra MHP Niğde Milletvekili Somuncuoğlu'nun 
Genel Başkanı olduğu Türk Ocağı'nın Ankara'- daki Genel Merkezine baskın yapan polisler burada katillerden Ülkü Ocakları Başkanı İbrahim Doğan ile ordu 


malı iki cinayet silahı yakaladılar. 
Ülkü Ocakları Genel 


Başkanı İbrahim Doğan ve MHP Gençlik Kolları Başkanı Ali Güngör, Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesinde adam öldürme suçlarından yargılanarak mahkum oldular. Ağır Ceza Mahkemesinin 1974/486 sayılı kararında cinayet aleti silahların iki teğmene ait olduğu belirtiliyordu. 

(Devamı sa.3, sü.9'da) 


Milli Eğitim Bakanlığında komandolar olay çıkartıyor 


ANKARA (ÖZEL) 

İLLİ Eğitim Bakanlığında Genel Müdür Ahmet Erdoğan'ın değiştirilmesiyle başlayan kıyım harekatı sürdürülürken, Bakanlık içerisinde dolaşan komandoların memurlara sataştıkları bayan memurlara sarkıntılık ettikleri öğrenildi. 

Hükümet değiştikten sonra, 150 memurun görevlerinden alınarak depoya tayinlerinin yapıldığı bildirilen Bakanlıkta, sürgün harekatının alt kademelerden başladığı ve üstlere doğru yaygınlaştığı söyleniyor. 

Bakanlıkta çalışan memurlar, işyerinde çok gergin bir hava olduğunu, bazı AP milletvekillerinin gelerek kendilerine hakaret ettiğini kaydediyorlar. Komandoların iş takibi bahanesiyle Bakanlığa geldiklerini ve çalışanları huzursuz ettiklerini belirten memurlar, bu arada çıkan tartışmalarda 25 memurun Sıkıyönetim tarafından gözaltına alındığını bildiriyorlar. 

Bakanlık çalışanları, maaşlarını almaya gidemediklerini, tuvalete dahi çıkmanın mesele olduğunu kaydederek, önlem alınmazsa Bakanlıkta büyük olayların çıkabileceğini ifade ettiler. 


verdi 


Mustafa ilerisoy'un 


öldürülen 
Necdet Güç 


GÜNEYDE 


BİR BÖLGE 


KAÇAKÇILARIN 


DENETİMİNDE 


Uluslararası kaçakçılarla ilişkisi olan A.S. 26-27 Ekim 1978'te altı tondan fazla Rus yapısı silahı Türkiye'ye soktu 


HABER MERKEZİ 


Samandağ'ın Çevlik mıntıkası ile Arsuz arasındaki bölgenin kaçakçıların denetiminde olduğu öğrenildi. 

Günün'her saati kaçak silahların indiği bu bölge- den kaçakçılar, malları İskenderun'a kamyonlarla ve- 


ya katırlarla gönderiyorlar. 
ÇARK NASIL 
DÖNÜYOR? 

Samandağ'ın Çevlik mıntıkası ile Arsuz bölgesi arasındaki kaçakçılik 5-15 tonluk motorlarla yapılıyor. Motorlar genellikle Suriye ile Lübnan'ın Beyrut ve Trablus limanlarıindann malları alıyorlar ve Samandağ açıklarına getiriliyor. 

Getirilen mallar kıyıya iki kilometre kala denize boşaltılmaya başlıyor Silahları alan motorlar değişik sahil kesimlerine yanaşıyor ve indirme yapılıyor, Birden fazla ye re silah indirilmesi, ya kalanmayı önlüyor, Tabii bu arada yakalanmayı önleyen önemli bir etken de bazı yetkililerin yüksek bedeller karşılığı göz yumması. 

Kaçakçıların denetimindeki Çevlik mıntıkası ile Arsuz arasındaki dağlık bölge saklanma imkanı sağlıyor. Bu bölgede değişik mıntıkalara 


kaçak silahların indiril mesi, silahların birden fazla yere silah sevkini 


sağlıyor. Samandağ'la ka çak silahların yanı sıra elektronik cihaz, kumaş ve iskambil kağıdı getiri liyor. 

ÖNEMLİ MEVKİLER 

Samandağ'ın Çevlik mıntıkası ile Arsuz arasındaki bölgede kaçakçıların denetimindeki yerler şunlar: 

Meydan köyü civarı: Buraya indirilen. mallar taksilerle Antalya-İskenderun ve Kilis'e sevkedi- 


| liyor. 


Değirmen ve Odun 
Çayı: Samandağ'a 7-8 kilometre mesafede bulunmaktadır. Buraya geceleri indirilen mallar katırlara yüklenip, ormandan Mağaracık köyüne getiriliyor. 

Tabii Liman: Samandağ'ına 10 kilometre mesafede bulunuyor. Buraya gelen mallar ise orman yolu ile Samandağ' ına ulaştırılıyor. 

Akçay: Samandağ.Arsuz sinırındadır. Burası karargah gibidir. Denetimden uzak ve mal indirmeye çok elverişli olan bu sahil şeridinden alınan kaçak silahlar, karayolu ile İskenderun ve Gaziantep'e taşınıyor. 

BÖLGENİN 
KAÇAKÇILIK 
AĞALARI 

Samandağ'ın Meydan 

köyünden olan A.S. bü- 


Kuştepe” de bir lise öğrencisi öldürüldü 


Ülkemize tonlarca kaçak mal 


sokulurken, Marmara Denizinde sadece bir Gümrük Muhafaza botu görev yapıyor 


HABER MERKEZİ Kaçakçılıkla ilgili gelişmeler de 


vam ederken, kaçak malların sokulduğu bölgelerden biri olan Marmara 


Denizinde tek bir Gümrük Muha (Devamı sa.3, sü. 7'de) 


Siverek Cezaevinden 


Samsun'da bir 


HABER MERKEZİ 

Samsun'da bir işçi eski Töb-Der Şubesi önünde başından vurularak öldürüldü, THA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Erdem Yedibela adındaki sağ görüşlü işçi Barbaros Geçidi Kaptanağa Sokak üzerinde eski Töb-Der Şube binası önünde, yolun kenarında başından 


(Devamı Sa. 3 Sü,10'da 
2 


Önceki gece saat 22.30 sıralarında Kuştepe Lisesi 1, sınıf öğrencisi sol görüşlü Hasan Karataş (1961) İzzetpaşa Mahallesi Hamam Sokakta kimliği meçhul kişi veya kişilerce yaylım ateşine tutularak öldürüldü. Kafasından ve vücudundan 8 kurşun yiyen öğrenci 


çevreden kurşun 


seslerinin duyulmasına rağmen kimsenin olayı bil- 


dirmemesi nedeniyle dün sabah kan kaybi sonucu ölmüş olarak bu- 


lundu, 


Komando Alp aslan ‘in Yozgat Cezaevinden kaçmasından sonra 


Katil komando 
Adnan 
Cengil de 
İzmit 
Cezaevinden 

| 


© Adnan Cengil” le birlikte pencere demirlerini keserek firar eden komando A.Orhan Sar yakalandı 

© Cengil verdiği ifadelerde bir çok cinayeti aydınlatıyor, silahların MHP aracılığıyla temin edildiğini ve katillerin MHP binalarında saklandıklarını itiraf ediyordu 


HABER MERKEZİ 
, Komando Alpaslan Alpaslan'ın geçtiğimiz cuma akşamı tutuklu bulundu: ğu, Yozgat Cezaevinden kaçmasından sonra, önceki gün de çeşitli suçlara karışan ve bir gencin katili olarak hüküm giyen komando Adnan Cengil İzmit Kapalı Cezaevinden firar etti. 

Cezaevinin müşahade bölümünde bulunan Adnan Cengil ile arkadaşı Ahmet Orhan Sar pazar gecesi oldukça geç saatlerde bulundukları koğuşun caddeye bakan penceresinin demirlerini testereyle keserek yola atladılar. 
Firar olayı kısa süre sonra açığa çıktı vè komandolardan. Ahmet Orhan Sar yakalandı. Adnan Cengil ise izini kaybettirmeyi başardı. 

Komando Adnan Cengil. 1978 
yılının Ekim “ayında yakalandıktan sonra polisle ve savculkta verdiği ifadelerde, MHP lokallerinde hazırlanan birçok cinayeti ve İstanbul İTİA yangınını bütün detaylarıyla anlatıyordu. 

KOMANDO CENGİL'İN İTİRAFLARI s 

Oto tamircisi Bekir Erdal'ı öldüren Adnan Cengil, polis ve j savcılık ifadelerinde Cez- 


Mehmet Aytaç, Behçet Misnar, Barış Yıldırım, Erol Doğan, Necip Bulut ve Tuncay Bali adlı kişilerin öldürülmesi ve Edirnekapı Yurdunda 
1978 yılında işlenen esrarengiz bir cinayeti bü- 


tün ayrıntılarıyla ortaya an 


seriyordu. 
Cengil'in ifadesi ayrıca, komandonun Be- 


kir Erdal adlı oto tamircisi genci öldürdüğü si- | lah, MHP Zeytinburnu İlçe Başkanının tavsiyesiyle Ülkü Ocakları Başkanı Mehmet Acar'dan İw aldığını ve cinayetten f sonra da günlerce MHP binasında saklandığını ortaya çıkarıyordu. 

Katil komandonun ifadesi ayrıca,o güne kadar karanlıkta kalan Sultanahmet İTİA yangınınm faillerinin (o İsmail Hakkı Uysal, Turan Pınar ve Mustafa Bolak adlı komandolar olduğunu da gün ışığına çıkarıyor- 


(Devamı sa.3, sü, 6'da) 


5 tutuklu kaçırıldı 


işçi öldürüldü yaralı olarak bulundu. 

Gece saat 22.00 sıralarında yaralı olarak bulunan Erdem Yedibela kaldırıldığı Samsun Devlet Hastanesinde kurtarıla mayarak öldü. 

SİVEREK CEZAEVİNDEN 
5 TUTUKLU KAÇIRILDI 
Siverek Cezaevinden 5 tu 

tuklu kaçırıldı. 

Anadolu Ajansı muhabirinin aldığı bilgiye göre, dün gece saat 03.00 sıralarında Siverek' in bazı mahallelerinde peşpeşe silah sesleri duyuldu. Silah ses lerinin - geldiği sıralarda cezaevine baskın düzenleyen bit grup is&, bu arada 5 tutukluyu cezaevinden kaçırdı. 

ADANA'DA KAHVEHANE 

TARANDI 

Önceki gece Adana'nın Drnizli Mahallesinde bir kahvehü ne tarandı, kahvehanede otur makta olan Hasan Layıklı ve Unal Beykoz adlı vatandaşlar ağır yaralandı. Yaralılar Adana Numune Hastanesine kaldırı! 
dı, Mehmet Gület'e ait kahvehaneyi tarayanların kimlikleri- nin belirlenemediği bildiriliyor 


iğde 


© belirten polis, 
É dövün" ge 
_ ride bulundu. 


Ül 


İTOBAŞKANI 
NUH KUŞÇULU 


| yöneticilerinden 
Şimşek MHP'lilerin .dırısına uğradı. Olay karşısında çaresiz old 


ll 


Lİ e bir firar 

Katilleri "Merak etmeyin, seçimden sonra af çıkaracağız, hepinizi serbest bırakacağız" diye doldurup ortalığa salmışlardı. 

Acaba bunu gerçekleştiremeyince hapi» teki katillerin homurdanmaları arttı da, bu sefer "Genel af iie ama genel kaçış sağlayacağız, hepinizi kaçıracağız" diye mi söz verdiler dersiniz? 

Mehmet Ali Ağca'dan sonra Alpaslan Alpaslan ve arkadaşları. 

Hem adı, hem soyadı Alpaslan, yani şeddeli Alpaslan, önce Paşakapısı Cezaevinde isyan çıkarmış. Savcıyı "'Beni Yozgat'a gönderin" diye tehdit etmiş. 

Bu kadar meraklısı olduğu Yozgat Cezaevme geldikten sonra ilkin duvarı delip kaçmaya kal- 


kışmış. Adalet Bakanı, firar teşebbüsünde bulunanların başka cezaevlerine dağıtılmalan için yetki yazısı göndermiş. Anlaşılan buna da pek aldıran olmamış. Alpaslan Alpaslan ve arkadaşları çok sevdikleri Yozgat'ta tutulmaya devam edilmiş. Daha sonra da "sürgün" emriyle değil, kendi rızası ile cezaevinden çıkıp gitmişler. 


* * * 


Şeddeli Alpaslan, Yozgat'a neden bu kadar düşkünmüş diye merak mı ettiniz? 

Yozgat'ı MHP'nin "kurtarılmış bölgelerin- den" biri saymaktadır da ondan. 

Yozgat'tan aldığımız her mektupta bunların halka neler çektirdikleri uzun uzun anlatılır. 

14 Ekim seçimleri sırasında terörü artırıp 
zorla seçimi kazanmak için buraya yığılan faşist sürüleri, zorbalıklarını hâlâ devam ettiriyorlar. 

Bu ilde insanlar gündüz bile sokağa çıkmaya korkmaktadır. 

Çarşıya, pazara hatta postaneye atmaya gitmekten bile çekinmektedir. 

Çocuklarını okul göndermeye cesaret edebilenler, kendileri götürüp getiriyorlar. Alevi inançlı vatandaşlar şehri terketmeye zorlanmaktadır. Birçokları dükkanlarını açamaz durumdadır. Göç eden ailelerin ardından faşistler teneke çalıyor. 

Yozgat'ın tek otobüs şirketi olan MHP'lilere ait Boz-Ok otobüsleri şehre girerken MHP'liler tarafından aranıyor. Yolculara “Aranızda buraya yeni tayin edilen öğretmen var mı? Yoz- ` gat'a yerleşmek için gelen var mı? Aranızda Alevi var mı?" diye soruluyor. 

İşte şeddeli Alpaslan'ın İstanbul'da iken "İL le de Yozgat'a gideceğim" diye tepinmesinin © nednni bu. Yozgat Cezaevinin “ülküdaşlarının" elinde olduğunu bilmesi, 

RAE 

MHP'li katiller açıkta kaldıkları ya da saklanacak yer bulamadıkları zaman geçici ikametgah olarak kullandıkları Yozgat Cezaevini neden terkederler? 

Kimbilir, belki son günlerde yemekleri kötü çıkmaya başlamıştır. Kalabalık artmıştır. Ya da yakıt kıtlığından ısınma zorlukları doğmuştur. 

Şeddeli Alpaslan ve arkadaşları da herhalde böyle bir zaruret hali nedeniyle cezaevini terketmek zorunda kalmış olacaklar. 


mektup 


mi Yilmaz. Halit Peltz” İTO ve İSO Başkanları, Vehbi Koç” un önerisi konusunda görüşlerini açıkladılar 


«Koc'un kuvvetli hükümet talebine evet, 


dondurma talebine hayır» 


İSTANBUL (THA) 

İstanbul Sanayi Odası Başkam Şaban Çavuşoğlu ve İstanbul Ticaret Odası Başkanı Nuh Kuşçulu, işadamı Vehbi Koç'un kuvvetli hiikümet ile ilgili sözlerine katıldıklarını, ancak fiyatların, ücretlerin kiraların ve kârların dondurulması talebini birçok sakıncaları olduğu gerekçesiyle doğru bulmadıklarını söylediler 

İSO Başkanı Şaban Çavuşoğlu, gerekli ön hazırlıklar yapılmadan dondurma işlemine -girişilmesinir. 
istenmeyen sonuçlar doğuracağını öne sürdü. Çavuşoğlu, "İnsanlar, tasarruf eğilimine daha önceden sokulmazlarsa, dondurma işleminin sonuçları gerçekten kotü olur. Dünyada bunun örnekleri görülmüştür. 
Örneğin, önlem alınmadan böyle bir uygulamaya gidilirse bunun ceremesini yalnızca ücretliler çekmiş olabilir. Bu ise, istenen sonuçların sağlanmasını gerçekleştirmemiş olur" dedi. 

Çavuşoğlu, Türkiye'nin güçlüklerinin belli olduğunu, bu işleri yapmak için de kuvvetli bir hükümetin gerektiğinin açık olduğunu sözleri- 
,ne ekledi. 

İTO Başkanı Nuh Kuşçulu da, "Dondurma" önerisiyle ilgili görüşlerini açıklarken, "Ücretlerin, fiyatların, kârların ve kiraların dondurulması konusu Sayın Koç'tan ayrıldığım bir noktadır" dedi. Talep yüksek ise bunun önüne fiyatın dondurularak geçilemeyeceğini öne süren Kuşçulu, piyasanın kendi fiyatını yaratacağını ifade etti. 

Bu gün siyasal istikrarın sağlanmış olmadığını belirten Kuşçulu, "Kuvvetli Hükümet" konusunda da şöyle dedi: 

“Sayın Koç, kuvvetli bir hükümet isterken çok haklıdır. Bu noktada ona katılmamak elden gelmez." 


ea 


